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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


İmha edilen Vietnam birliğinde Rus ve Kübalı | askerlerin cesetleri bulundu | 


350 KURUŞ 


Kambocya 


gm ve va a m a. 
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CHP İstanbul Milletvekili 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İŞGALİNE TEPKİLER 


olarak, bir ülkenin. başka bir iül- 


Halk Ordusu 


okenti daha 


kurtardı 


HABER MERKEZİ 


Türkiye”nin doğusunda kendine bağlı bir Kürt partisi 


Ege ekici tütün 


piyasasının en erken 


12 Şubatta açılacağı bildiriliyor 


(C Haberi 5. Sayfada ) 


Homeyni, istifa etmediği takdirde Bahtiyarile görüşmeyeceğini açıkladı 


bahtiyar, Homeyni ile 


görüşmek 


üzere Paris'e gidiyor 


ÇİĞDEMKöMÜRCÜOĞLU 


PARİS'TEN YAZIYOR 


Şahpur Bahtiyar 48 saat içinde Paris'e gelerek Homeyni'ye İran'ın durumunu ânlatacak, öte yandan bir bildiri yayınlayan Ayetullah Homeyni Şapur Bahtiyar'ı başbakan olarak kesinlikle kabul etmeyeceğini 


© Vietnam'ın güneyind Kambo imei ei çya Devrimci d açıkladı. Bu bild U , i Kİ AĞLA YAN EGE: TURGUTA ny. Pe sgoe g Y e Halk Ordusu'na bağlı kur urmaya çalışıyor lison u bildiri şimdi Tahran'da camilerde dağıtı-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UAYH ' n , işgalinde bulunan 6 şeh- / ; “ urtsever bir İranlı ve Âyetullah'ın ö derliğine 
| Vietnam In Dış müdahaleyi yaşamış oluyor pg ramen Bu bölündü yl R olarak 48 saat içinde Paris'e es 
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| işgali faşist bir Vietnam’ ın Kamboçya' yı unyanın birçok yerinde, Geriğindeki © Devrimci vam eden 
I " . .. n Kambo a” H li Halk Ordusu tarafından azea ary (Devamı Sa, 7, Si. 8'de) i uygulamadır işgalini kınıyorum çya nınişgalı yeniden ele geçirildiği .. . ildırıldı. 
vaya stanbul Milletvekili Çağ CHP Kars Milletvekili Turgut gösterilerle a ğe gn z z ayan Ege, "'Ne adla hangi gerek- Artaç Rusya'nın desteğindeki Vi- i 2 Bizi a 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amboçya'yı işgal etmeleri fa- lenin, işgalin ne olduğunu yaşa- he uh - F : 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Mimar ve 
Mühendis 


v b ep kardıcısı bigün 19'a. 
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Yazarımız 


Devamı sa.7, sü.5'de? 


ane mez inn sm nen sn sr uma, mmm ie m ulu 


Tapınağı da kutiatildiı 


öldürdüğünü kadınlara tecavüz ettiklerini, köyleri yağmaladıklarmı ve Ang“ 
kor Tapınağın'daki bazı eşyaları yağmaladıklarını da söyledi. İşgalci Vietnam kuvvetlerinin ayrı- 


Ecevit, Callud la 


© Çin Halk 
Cumhuriyeti 
Başbakan 


YAZISI 7. SAYFADA 


ABD ilişkilerinde 
Temmuz 1971'den 


Çin 


ren ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında diplomatik ilişki 


(Devamı sa.7, şü.7'de) 


yapıldı i ikinci kez görüştü — - a © Arkadaşımız Trabzon'a giderken HABEK MERKEZİ (7 @Makina gözaltına alındı ME Ge şa 

Mühendisleri © Gazeteci inanç da Yurdakul'la Ky lr aş 

Odası İstanbul birlikte göz altında tutuluyor baan sn e 

Şubesinde, ANKARA (ÖZEL) geldi. Dünkü Ecevit Cal- 


İGD'liler üyeleri içeri almayınca 


Gazetemiz yazarlarından Doğan Yurdakul üç gündür gözaltında tutuluyor Trabzon'daki olayları izlemek ve İçişleri Bakan: Hasan Fehmi Güneş'in temasları hakkında bilgi al- 


Doğan Yurdakul, 


bakan Yardımcısı Hikmet Çetin ve Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün de katıldı. 
Başbakanlar düzeyinde- 


kavga çıktı (Devamı sa.7, sü.8'de) Doğan Yurdakul ki bu görüşmenin yanısı- 

: ra, teknik düzeydeki top- 
@Kimya oa < 3 lantılar da devam etti Mühendisleri Hazırlıklar tamamlandı, hükümetin kararı bekleniyor Başbakan'ın yur- 

A da dönmeden evvel Bin- 

Odası İstanbul F a azi'ye gideceği bildirildi. 

. Dün Trablus'ta ir besinde Pefrole yüzde 50 zam, kademeli uygulanacak seiss: limanı gezen Başbakanı 


TKP yanlılarının para yedikleri tespit edildi 
YAZISI 4. SAYFADA 


SYAZ!/ 


Moskova, 
Kürt ayrılıkçılığına oynuyor 


rekiyor. ner Kuru- ökçün: 
b Smii . 3 e S 
Doğu Perinçek E irderle ole al "Yunanistan”la Raffaella Carra Zili Tani ması ve sonuçlandırması 3 I i nis RTA yakluğun dağılması ve yeniaen | Èekieniyor Uzmanlara. | Nurul Gezgin sorunlarınbarışı | Raffaella Carra'dan sonra Bulgar Lili İvanova saflaşma, çelişmelerin keskinleşmesine getirdiği yükün daha da İstanbul Sanayi Odası Başkanı yollardan 


paralel olarak hızlanıyor. 
Şıvan, Özgürlük Yolu ve Rızgari grupların- daki parçalanma da bu açıdan anlamlıdır. 


© Zammın gerekçesi olarak, OPEC'in yaptığı zam ve petrol tüketimini kısma çabası gösteriliyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Gaz, Benzin, Motorin gibi petrol ürünlerine ya? 
pılacak zam üzerindeki çalışmalar tamamlandı. 
Bütün bu petrol ürünlerine yüzde 50'ye yaklaşan oranlarda zam yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi, Ancak bu zamların kesinleşip yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulunca benimsen mesi ge- 


artabileceğini öne sürü- 
(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Nuruliah Gezgin: 


limanın girişinde Türk işçilerinin oluşturduğu kalabalık bir grup karşıladı. Bu sırada Libya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları da liman üzerinde gösteri uçuşları yaptı. 

Ecevit dün akşam da 
Türkiye Büyükelçiliğine gelerek buradaki görevlilerle tanıştı. 


TEKNİK 
GÖRÜŞMELER 
Öte yandan Türk ve 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


çözülmesini istiyoruz” 


© PERSA-İŞ, 
Bulgar Lili ivanova'ya 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Bir yandan döviz kaynaklarını 


İtalyan show yıldızı Raffae- la Carra'nıfı seyirci başına binlerce liraya malolan gösterilerinden 


Gine $ e z NKARA (ÖZEL ELM Şi , ‘yni geliştirmeye, yurdumuza döviz sonra, Bulgar ses yıldızı Lili İva- i Bu AE E en ar ri Avrupa Konseyi NT: . Barik Yar Sl Türkiye de çalışma izni kazandırmaya çalışılırken, öbür o nova da gazinolarda boy göster- li s as an, 5 i a Heei ... Türkiye sinin sorularını cevapla- verilmesini eleştirdi taraftan yabancı ses yıldızlarına meye başladı. Üstelik Lili. Raffagini benimseyen üç grubun bölünmesi de, çi Danışma Meclisi yan Dışişleri Bakanı Gün- iğ paralar dökülüyor (Devamı 5a.7, sü.6'da) tahlilde Sovyetler Birliği'ne karşı tutum mesele- b kis i | . | li k kl düz Ökçün, Türk-Yunan z Dr e e T sinden kaynaklanmaktadır. ugun op anıyor mı I ayna ara ilişkileri konusunda İstanbul'da bir motorda 287560 mermi ele geçti 


Bütün Orta Doğu ülkeleri ve halklarıyla iki süper devlete, özellikle Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı birleşmek veya Sovyetler Birliği" ne sırt dayayarak ayrılıkçılık bayrağını kaldırmak: İşte Kürt milliyetçiliğinin bugün önüne çıkan yol ayrımı budur. 

Şıvan, Özgürlük Yolu ve Rızgari grupları da böyle bir yol ayrımına geldikleri için bölünmek- 


tedirler. Sovyetler Birliği'nin telaşa kapılarak, (Devamı sa.7, sü.9'da) 


ANKARA (ÖZEL) 
Fransa'nın Strasbourg kentinde bugün başlayacak Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Kış dönemi toplantısında 
Kıbrıs konusu ele alınacak. 

Toplantıda Türkiye'yi 
CHP İstanbul Senatörü 
Besim, Üstünel'in Başkanlığında' 12 kişilik bir 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


dayanarak, ihracattan 


döviz kazanabilir” 


Ithalat için öncelikle 


Orta Doğu ülkeleri düşünülüyor 


Yazısı 5. sayfada 


3 


"Türk ve Yunan uluslarnm dostluk ve barış içinde yaşamak istediklerine inanıyoruz. Biz sorunların barışçı yollardan ve hakçalık ilkesine uygun çözülmesini istiyoruz dedi. 

Türk Yunan görüşm”- eri için"'olumlu diyalog öneriyoruz diyen Ökçün sözlerine şöyle devam etti: 

(Devamı Sa.7, Sü.b'da) 


Gelibeolu”da bir memur öldürüldü 


© Olaydan sonra komandolar CHP Gençlik Lokalı ile Yurtsever Gençlik Lokaline saldırdılar 


© Adana'da faşistlerin yaraladığı genç öldü 


iia DER MERKEZİ 
Gelibolu'da beş kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Muharrem Sabutay adlı Ticaret Odasında görevli bir memur tabanca ile vurularak öldürüldü. 


önçeki akşam meydana gelen olaydan sonra saldırganlardan: olduğu ileri sürülen üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
Kaçan iki kişinin ise aranmakta olduğu bdirtildi. 
(Devamı Sa.7, Sü. 1'de) 


HALKIMIZA RAPOR 


Kahramanmaraş 


yazıdizisi ve 


15 Ocakta yayına başladığımız, 
MHP'nin Kahramanmaraş katliamının içyüzü ve tertipçileri yazı dizisi ülke çapında halkımızın geniş ilgi ve desteğini gördü. Gazetemiz küçük, büyük bütün şehir ve yerleşim merkezlerinde günün ilk saatlerinde tü- kendi. Satışlarımızın yaz aylarında Kontrgerillaya karşı yürüttüğümüz kampanyalardaki seviyenin çok üstüne çıktığını tahmin ediyoruz. 

Gazetemiz satışları kendine has bir gelişme göstermektedir. Gerici mihraklara karşı mücadele kampanyaları açtığımız, ülkemizde siyasi mücadelenin yoğunlaştığı dönemler- de gazetemize olan ilgi olağanüstü artmaktadır. Yaz aylarında Kontrgerilla kampanyalarımızda satışlarımız giderek üst seviyelere çıkarak 
25 bine ulaştı. Aynı şekilde, Kahramanmaraş olaylarının başladığı 24 
Aralıktan itibaren satışlarımızda yüzde 70 oranında bir artış olduğunu gözledik. 

Kahramanmaraş yazı dizisine diğer hamlelerden daha güçlü olarak girdik. Tirajımız son Kontrgerilla kampanyasından yüzde 25 daha fazla olmasına rağmen elde ettiğimiz bilgiler satış oranımızın da aynı şekilde yüksek olduğunu gösteriyor. Eski hamlelerde Anadolu'da ortalama yüzde 70 olan satış oranımız bu dönemde ortalama yüzde 85 seviyesine yükselmiştir. Aynı gelişmeyi daha düşük oranda da olsa büyük şehirlerde de görmekteyiz. Örneğin, Kontrgerilla kampanyalarında İstanbul'da 
4650 olan günlük satışımız 4750'ye 
yükselmiştir. Kahramanmaraş dizisin- de ilk gün satışlarımızın 30 bin civa- 

. rında olduğunu tahmin ediyoruz. 

Kahramanmaraş yazı dizisinin gösterdiği ikinci sonuç, gazetemizin daha önceki kampanyalarından etkilenmeyen nüfusun âz ve siyasi mücadelenin geri olduğu yerlerde de gazetemizin ilgi görmesidir. Kontrgerilla kampanyası esas olarak büyük şehir ve yerleşim merkezlerini etkilemişti. Son dizimizde Anadolu'nun her tarafındaki küçük kasaba ve şehirlerde satıslarımızın arttığını gö- 


ANADOLU BASINI # 


Tozanlı, 
Tum Ana 


satışlarımız 


rebiliyoruz. Bu birimlerde eski kampanyalarda ortalama yüzde 50 olan satış oranımız yüzde 78'e yükselmiştir. 

15 Ocakta başlattığımız dizide satışlarımızın özellikle artış gösterdiği yerler, Kahramanmaraş çevresi, Çukurova , Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Maraş çevresi ve Adana (o taşrasına gönderdiğimiz gazete miktarında yüzde 150 oranında artış yaptığımız halde okuyucularımıza gazete ulaştırmada güçlük çektik. Kahramanmaraş içi ve kazalarına gönderdiğimiz 3200 gazetenin hemen hemen tamamı satılmıştır. 

Diğer kampanyalarda olduğu gibi bu hamlede de çeşitli aksaklıklarla karşılaştık. Kağıt konusundaki sıkıntımız nedeniyle hamlenin içinde tirajımızı düşürmek zorunda kaldık. Ayrıca kötü hava şartları gazetemizin geç bazan da bir gün sonra gitmesine neden oldu. 

Bu tür aksaklıkların üstesinden gelmek için gereken tedbirleri alıyoruz. 
Ayrıca gazetemizin tüm okuyucularımızın eline yeteri kadar ulaşabilmesi için dağıtım ayarlamasını daha bilinçli yapma çalışması içindeyiz. Bu çalışmanın temel olarak gazete satışlarının değerlendirilmesi, satış potansiyelinin tespit edilmesi ve gelişmesinin izlenmesi olarak tespit ediyoruz. Bunların başarılması doğru ve etkin bir denetim çalışmasının yürütülmesine bağlıdır. Denetim çalışmasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'yı ve 29 büyük yerleşim merkezini temel çalışma alanı olarak aldık ve İstanbul'u satış araştırmasın- da pilot bölge olarak değerlendirdik. 

Ayrıca, okuyucularımızın genel yapısmı kavramak, gazetemizden beklediklerini ve eleştirilerini degerlendirmek için bir araştırma çalışmasına hazırlanıyoruz. Gazetemizin daha geniş kitlelere tanıtılması için de çeşitli yöntem ve siyasetler geliştirmekteyiz. 

Daha güçlü bir AYDINLIK yaratmak için okuyucularımızın eleştiri ve önerilerini gazetemize ulaştırması bu çalışmaları güçlendirecektir. 


Gayret. 
dolu -Se 


islahiye”de yayınını sürdüren GÜNDEM gazetesi sahibi 


Yusuf Şimşek: 


"Anadolu basını, 


keşmekeş içerisinde yaşama mücadelesi 


vermektedir” 


Muharrem Çelik 


Biz Anadolu basını olarak, şimdi- 


ye kadar kendi kadetimizle başbaşa bırakıldık. Bugüne kadar büyük tirajlı gazetelerin hiçbirisi sayfalarında bize yer vermedi, Hiçbir sorunumuzla ilgilenmedi, AYDINLIK gazetesinin bu 


girişimini yerinde buluyor, destekli. 
yorum. 


Biz Anadolu basınının sorunlarına baktığımız zaman, hepsinin sorunları aynı, Anadolu basını keşmekeş içerisinde yaşama mücadelesi vermektedir, Eğer sorunlarımıza çözüm bulunmazsa Anadolu'da yayınını şirdüren birçok gazete kapanma tehlikesi içerisine girecektir. 


Bizim, yalnız bırakılan Anadolu basını olarak birçok sorunumuz vardır. Anadolu basının kökenine indikçe genel olarak sorunlarımız aynıdır. 
Bizim en önemli sorununmuz kağıttır, Gazeteciliğe 1976 yılında başladım. O zamanlar SEKA'dan kâğıt alabiliyorduk, Sermayemiz olmadığı için maddi olanaklarımızın el verdiği ölçüde kağıdı alabiliyorduk. Maddi olanakları olan büyük gazeteler kağıdı çok alarak stok yapıyorlar, sonraları karaborsada satıyorlardı. 1977 yılında SEKA kağıt vermeyi kesti. O günden sonra karaborsadan kağıt almaya başladık. SEKA'dan aldığımız kağıdı 3-4 misline alabiliyoruz ki,bu da bize çok pahalıya mal oluyor, Du-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SAVASIM \ NORODOM 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hemen hemen’ 


İSTANBUL 


Yusuf Şimşek 


rum boyle olunca birçoğumuz kapanma tehlikesine doğru gidiyor. Bu gidişe dur diyebilmemiz için bütün küçük Anadolu gazete sahipleri birleşmelidir. 


Bilindiği gibi klişe yapımı Anadolu'da büyük bir sorundur. Kendi güçlerine dayanan Anadolu basını klışe makinası alabilecek güçte değildir. 
Biz en yakın Adana'ya gönderiyoruz. 
Adana'dan gelinceye kadar zaman geçiyor ve haber bayatlıyor, Herhangi bir haberi yayınlayıncaya kadar herkes duyuyor, ondan sonra biz yayınlıyoruz, Bu mesele önemlidir ve hemen çözümlenmesi gereken bir meseledir. Zaten bizler birçok maddi imkansızlıklar içerisinde, güç şartlarda yayınımızı sürdürmeye çalışırken, bütün bu sorunlar bizleri çok güç duruma sokmaktadır. Maddi olanakları bol olan büyük tirajlı gazeteler bizim gibi kendi yerel, sorunlarını anlatan, anlatmaya çalışan küçük gazeteleri yoketmeye çalışmaktadırlar. Büyük gazetelere sağlanan SEKA'dan kağıt alma, bizlere de sağlanmalıdır. SEKA devletin bir kuruluşu olduğuna göre, Anadolu ve Türkiye'deki bütün gazete sahipleri için aynı indirimle kağıt sağlanmalıdır. 


Anadolu basını olarak, aynı olan sorunlarımızı halletmemiz için birleşmeliyiz. Selametimizi böyle sağlayabiliriz. 


Kamboçya'nın 
\ ölüm- kalım — 


IŞIK YAYINEVİ 


SANAYİDE EMPERYALİZMİN BEŞİNCİ KOLU 


Otomotiv Derneğinin şamatası ve gerçek (2) 


İMDİ, bu ihtiyaçların bir kısmı yurt içinden temin ediliyor. 
Yerli üretimle temin edilenler için de döviz harcaması gerektiren şeyler var. Bazıları yurt içinden bir ithalatçıdan satın alınıyor. Bir kısmını da fabrikanın kendisi aracısız yurt dışından getirtiyor. 
Yani döviz harcaması gerektiriyor. İster yerli piyasadan temin edilsin, ister doğrudan ithal edilsin, Ekonomiye yüklendiği döviz sarfiyatı nedir? 
İsin hanyası da, konyası da burada, Döviz ihtiyacı açısından giderlerin dağılımı şöyle 


Yüzde 
Hammadde giderlerinin 70 
Yardımcı madde " 15 
Elektrik a 35 
Yakıt 5 95 
İşletme Malzemesi " 50 
Bakım Onarım " 30 
Personel as 
İşçilik vi a 
Amortisman Paylarında 
Inşaat Yatırımda 5 
Makina ve Donatım 90 
Yardımcı Tesisler 15 
Demirbaşlar 50 
Ulaşım Araçları 70 
İlk Tesis giderlerinin 45 
Satış Giderlerinin 5 
İdari Giderlerin 45 
Finansmanın 75 
Royalty, Lisans 100 
Hammaddeye CKD 
(Completely knocked 


down) diyen Otomotiv 
Derneği yurtdışından ne kadar hammadde ithal edildiğini kendisi ilan ediyor. Türkiye'deki galerilere dövizle yapılan bir taşıt satışı sayesinde, kaç taşıtın CKD ihtiyacını karşıladıklarını açıklıyorlar: (Bkz. Tablo: 1) 


Kararnameye göre satılan araçların döviz ve lira olarak fiyatları, bu fiyatlarlâ yapılan satışlar; la elde edilen döviz sayesinde doğrudan ithal edilen, CKD parçaların (hammaddenin) değeri de şöyle: (Bkz, Tablo: 2) 


Maliyetin W 30.7" 
doğrudan ithal edilen hammadde olduğuna göre, demek ki Türkiye'de imal edilen araçlara atfe- 


Mehmet Betil 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İktisat Uzmanı 


debileceğimiz maliyet fiyatı şöyle: 


Dolar/adet 
Kamyon 20.378 
Traktör -135 8378 
-165 11.631 
Kamyonet 9570 
Otobüs 107.192 
a 
Maliyetinden ucuza ihracat 


Öte yandan ıhracat istatistikleri incelendiğinde 
1978 yılında bir otomobilin 3 bin 50 dolar fiyat- la yabancı ülkelere satıldığı görülüyor. 9 bin 577 
dolara malet, 3 bin 50 
dolara sat. Bu kaynak kimin cebinden çıkıyor? 
Kimin cebine giriyor? Otomobil üretiminde ekonominin döviz sarfiyatı ne kadar? 

İç ve dış piyasadan temin edilen hammaddenin neticede % 70 oranında döviz harcaması gerektirdiğini hesaplar gösteriyor. Maliyetin 200 bin lira olması halinde, 160 
bin liralık hammadde dolaylı ve doğrudan 4480 
dolarlık döviz harcamasına yol açıyor. Bugün Türkiye'de tüketilen elektrik enerjisi linyit, su ve fueloil santrallarda yapılan üretim ve Bulgaristan ile Sovyetler Birliği'nden yapılan ithalatla karşılanıyor. Yabancıkaynak.harcaması ile elde edilen elektrik enerjisinin, töplam arz içindeki payı % 
35. Döviz ödenerek satın alınıyor. 

Fabrikaların çoğunda yakıt olarak fuel-oil kullanılıyor. 1978 yılında petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyar 350 milyon dolar yutuyor, Ülke petrol tüketiminin % 90'ı 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


GÖLKÖY ORDU 


Kah.amanmaraş'la katliam yapan MHP'yi protesto yapmak amacıyla Alanyurt Halk Odasında bir toplantı yapıldı. 

Açış konuşmasından sonra, Kahramanmaraş'ta canını, kaybeden yurttaşlar bağımsızlık ve de- 


ithal ediliyor. Döviz gerektiriyor. 


Otomotiv sektöründe yabancı sermaye etkili 


Yabancı sermaye otomotiv sektöründe etkili ve yetkili. Dolayısıyla yabancı personel de böyle. 
Renatılt Fabrikasının başı bir Fransız. Murat otomobil Fabrikasının başında Mösyö G. Guarnero bulunuyorlar. Bu işletmedeki /4 kişilik üst kademe yöreticisinden 9'u veya % 37.5'i İtalyan veya yabancı. Türkiye'deki işsizlik sorununu araştıran bir inceleme "1970" 
de yerli teknik hizmet tutarı 237 milyon lira iken, yabancı teknik hizmet tutarı 1 milyar 343 
milyon lira" olduğunu vurguluyor. Bir sanayici, Almanya'dan gelen bir 
Alman mühendisin günde 
700 mark aldığını, bir 
Alman montörün 275 
mark istediğini, ayrıca bunlara günde 600 lira otel parası ödendiğini ve uçak masraflarının da kişi başına 30 bin lirayı bulduğunu buna karşı Türkiyeli o mühendislere günde 800 lira ödendiğini ve böylece hemen hemen aynı işi yapan Almanın Türkiye'ye 15 mis- 


TABLO II 


li daha pahalıya mal olduğunu belirtiyordu. Otomotiv sektöründeki personel giderlerinin en az % 30'u döviz harcaması gerektiriyor. 


Bu işyerinin çoğunda yabancı ortaklığı var. 
Yetmiyor. Bir de yabancılardan borç alınıyor. 
Bu borcun taksit ve faizi geriye yine döviz ile ödeniyor. İşletmenin borçları içinde döviz borçları- nin payı % 75'i buluyor. 
Yapılan hesaplar bu sektörde alınan bir dolarlık 
borcun geriye 2 dolar 23 
sent götürdüğünü gösteriyor. Demek ki, gelen 1 
dolar geriye 1 dolar 23 


sent yutarak dönüyor. 
Döviz gidiyor. Kaynak kanıyor. 


İşte bütün bu sayılanlar ve bir kısım da sayılamayanlar, çarpılıp toplandıktan sonra, hammadde dışında kalan maliyet unsurlarının ortalama % 37 oranında döviz harcaması gerektirdiğini gösteriyor. Böylece bütün maliyetler içinde ekonominin döviz gideri tam % 64'e ulaşıyor. Türkiye'de yaptığı otomobil, Türki- 


ye ekonomisine asgari 5 
bin 120 dolar harcatıyor. 

Nihayet kullanım safhasına geliniyor. Bu aşamada da otomobil veya karayolu taşıtı veya bugünkü kullanım biçimiyle traktör, döviz yutan kaynak yutan bir canavar olarak milli ekonomi içinde emperyalizmin beşinci kol görevini yerine getiriyor. Yedek parça ithal ve döviz gerektiriyor. Yerli yapılan yedek parçanın da büyük bir bölümü ithal. Yakıt olarak kullandığı, benzinin de 90'ı ithal edilen petrolden çıkiyor. Kişiye sağladığı hizmetin ekonomiye maliyeti çok yüksek 20 kilumetrede, Levent'ten - Kabataş'a gidiş-dönüş benzin bedeli, bugün, 40 lira. 
Bunların çoğu tek kişinin hizmetinde. Ve üretümden çok tüketim eğilimiyle kullanılmakta. İster döviz, ister Türk Lirası karşılığı satılsın, otomobil veya diğerleri neticede dönüp dolaşıyor bu ülkenin kaynaklarını yutuyor, çarçur ediyor. Savurganlığı doruğuna yükseltiyor. 

Otomobil Derneği yöneticisi olgunun bu olumsuz yanlarını açıklamaktan acaba niye kaçınıyor? Milli ekonominin gelişmesinden yana, ülkesini seven, cesareti olan her yurtsever bu gerçeklerin üstüne gitmek ve açıklamak zorunda. 

(BİTTİ) 


TABLO! 


1 Otomobil satışı karşıldındi 
1 kamyon r 

l Traktör " > 

1 Kamyonet " y 


Bir araç için doğrudan gereken 


a 3otomobil 
4 kamyon 
3.buguk,traktör :" 
4 kamvonet me 


CKD'si 


Satış Fiyatı Hammadde veya CKD ithal değeri TE D.Mark Mark olarak Dolar olarak 

Renault otomobil 218.000 15.903 5.301 2490 
Ford kamyon 560.000 45.118 11.280 6.256 
Massey Ferguson 

Traktör-135 225.000 16.234 4.638 2.572- 

Traktör-165 313.000 22.583 6.452 3579 
Dodge kamyonet 293.000 21.190 5.298 2.938 
Mercedes Otobüs 2.240.000 178.000 59.333 32.908 


Alanyurt Hulk Odası toplantısında vardığımız sonuç: 


Aydoğan ve Karahasan köylüleri, K.Maraş tan ders alıp, barışmalı 


mokrasi uğruna canını veren devrimciler anısına saygı duruşu yapıldı. 


MHP'nin amaçları anlatıldı, Günümüzün bölünme değil, emperyalizme ve yerli uşaklarına karşı birleşme günü olduğu anlatıldı. Konuşmacılar 


SOLDAN SAĞA: 
natçısı - 


1) Kadın bale sa-Soygunculuk, zalim otoriteye 


karşı mücadele veya milli direniş gibi amaçlardan esas olarak biri için oluştu- 


rulmuş savaşçı grup. 


2) Petrolün, gaz, 


mazot gibi çeşitli unsurlarına ayırıldığı yer, rafineri - Tersi kimyada Selenyum" un simgesi. 3) Gerçek - Hindistan'da Mihraceden sonra gelen aristokrat. 4) Versi eski Hindistan'da köleci sınıflandır- 
“ina sistemi - Argoda usul, yol yöntem. 5) Bankalarda bozdurulur - Mizah yönü olan, güldürüsel. 6) Yugoslavya'nın simge- 


SİHANUK 


si - İran'daki Rus beşinci kolu olan revizyonist parti - Bir çoğul eki. 7) Bazı yörelerde ağabey anlamında kullanılır - Oynak alev, parıltı. 8) Rusya'da çarlığın son yıllarında, çevirdiği saray entrikalarıyla tanınan ve 1916'da öldürülen 


papaz - Pislik, leke. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 


1) İran'da, Şah tarafından 


Başbakanlığa getirilen uzlaşmacı siyaset adamı. 2) Kaynağı Türkiye'de olup, Hazar Denizine dökülen bir sınır 


ırmağı - 


ulmışı olarak kullanılır. 


Tersi zehir. 3) Tersi doğal sular tarafından aşındırılarak yuvarlaklaştırılmış ufak taş 
4) Bir malın cinsini 


- Ast sözünün kısal- 


fiyatını 


belirten kâğıt parçası. 5) Tersi kent dışı geniş doğal alan- 


lar - Su çıkarmak amacıyla açılmış derin çukur. 6) Bayındırlık (eski dil) - 


anatşiyi iki süper devletin yarattığını, iki küper devlete karşı 45 milyon Türkiye halkının birliğinin önemini vurguladılar. 


Toplantıda söz alan konuk konuşmacı Ertan Yılmaz; Türkiye halkı- 


Tersi dil ve da- 


makla algıladığımız duyu, lezzet. 7) Tekin olmayan (eski dil). 8) Dünya, alem (eski dil). 
9) Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı. 10) Üvey anne. 11) Tersi dede, ata (eski dil) - Yeşile çalan toprak rengi giysi. 12) Efsanevi tanrıların serüvenlerini anlatan ve bir topluluğunanlayışını özlemlerini yansıtan öyküler. 


nın bölünüp parcalanmasının iki süper devlete yarayacağını, onların her kargaşalığı bunun için 
çıkarttığını, bu oyunu 45 
milyon Türkiye halkının birleşerek bozabileceğini söylediktensonra; "Türkiye halkının düşmanı ortaktır . Düşmanı ortak olanın çıkarları da ortaktır. Öyleyse ortak düşmana karşı omuz omuza mücadele etmeliyiz dedi. "Aydoğan-Karahasan anlaşmazlığına da değinen E. Yılmaz "Bu anlaşmazlık böyle sürüp giderse kim kazanacak? 
Çıkarcılar. Öyleyse iki köyün barışı için birlikte mücadele etmeliyiz" de- - di ve bunun için uğraşan 


Alanyurt'lu devrimcilere teşekkür etti. 


Daha sonra söz alan konuk şoför Hüseyin Yüvesoy ''Süper devletlerin dünya hakimiyeti için uğraştıklarını dünya halklarını birbirlerine düşürdüklerini anlattı, Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs meselelerini örnek verdi. o Kahramanmaraş olaylarından sonra Karahasan-Aydoğan meselelerine de değinen H. 
Yücesoy; Aydoğan köyü halkı olarak barıştan yana olduklarını, anlaşmazlığın arkasında birtakım çıkarcıların olduğunu söyledi. 


Bir Okuyucu 


YATAĞAN MUĞLA 


Yatağan'a bir otomatik santral şart 


Yatağan 48 köyü kapsayan geniş bir ilçedir. 
Bu 48 köydeki insanlar başka yörelerle telefon konuşması yapmak için ilçeye gelir. İlçeden Muğla'ya bağlı bir tek telefon konuşması yapılamıyor. Bu durumda gerek ilçedeki, gerekse köylerdeki yurttaşların diğer 


yorelerle teleton göruşmeleri çok güç olmakta ve uzun müddet beklemelere yol açmaktadır. 
Bu durumda biz aşağıda imzaları bulunan Yatagan İlçe ve köylüleri olarak Yatağan'a bir otomatik telefon santralı kurulmasını İstiyoruz. 

56 İmza 


lütfü oflaz 


Sırası geldikçe... 


Lütfen bana kızmayın. 

Bir ayda küçük bir çuval dolusu mektup yollarsanız böyle olur. 

Yavaş, yavaş yanıtlayacağız hepsini. 

Yalnız ilk evvela birkaç ufak konuda anlaşığ lim. 

Bir kere, fevkalade önemli olmadıkça, herkese özel cevap verebilmem olanaksız. Anlarsınız sıkıntımı: Zaman darlığı... 

İkincisi. .. Diyorsunuz ki: "Mektuplara sütununda biraz daha uzun yer ver. .." Mümkün olduğu ölçüde dikkate alacağım bunu. 

Mektuplara gelince. . . 


ALMANYA KÖLN'DEN İRANLI 
A. CEVADİ'YE: 


Alman televizyonunda K.Maraş'la ilgili bir film gösterildiğinden bahisle, K.Maraş olaylarına çok üzüldüğünüzü söylüyorsunuz. Ardından; halkın düşmanlık değil, birlik ve beraberlik istediğini ilave ediyorsunuz. Örnek olarak da, Homeyni'nin etrafında kenetlenen İran halkını gösteriyorsunuz. Mektubunuzu; "İslâm birlikten, bağımsızlıktan, özgürlükten yanadır. Hepimizin kavgası emperyalizmle, Şahladır" diyerek bitiriyorsunuz. 

Olup-biteni öylesine güzel tahlil etmişsiniz ki, bana söyleyecek laf obırakmamışsınız. 

Tüm İranlıların demokrasi, özgürlük mücadelesine bin selam. 


İSTANBUL GALATASARAY'DAN SABRİ ATMAN'A: 


"Günümüzde gerçeği görüp söylemek kimi çevrelerin tepkisini çekmek demektir. Fakat inancım şu ki, siz bunların hepsinin hakkından geleceksiniz" diyorsun. Doğru söylüyorsun. 

Evelallah sevgili Sabri evelallah... Elimden çekecekleri var... 


ELBİSTAN'DAN ALİ ARSLAN'A: 


Halka olan inancına hayran kaldım devrimci liseli. . 

"Ellerinden öperim" demenden duygulandım. 

Bırak onlar dörtbir yana yumruk sallamaya devam etsinler. Gözlerinden öperim. 


KARTAL'DAN TEZSAN EMEKÇİLERİNE VE KAZIM ÖZKAYA İLE SALİH UYAR'A: 


Ewet. | BEdiğiniz gibi KâleminiiZ”öMürboyu halktan yana olacaktır. Şüpheniz olmasın bün- dan. Benim selamımı bütün emekçilere iletin. 
Nasırlı elleriniz önünde saygıyla eğilirim. 


ZONGULDAK—DEVREK'DEN 
KADİR AYDIN, BAHATTİN ZİLİFLİ, CAHİDE ve ERDOĞDU ÖZCAN'A: 


"Doğu abimiz; seninle herşeyimizi paylaşabiliriz derken, bizim söylemek istediklerimizi söylemiş" diyor ve 45 milyon halkın birliğini savunuyorsunuz. 

Size diyeceğim şudur: "45 milyon halk kardeştir..." 

ALİBEYKÖY'DEN HASAN ÇELİK'E: 


Henüz 13 yaşındaki tatlı çocuk. . . 

"Lütfü amcacığım" diye başlayan mektubunu aldım. İltifatlarına teşekkürler, Soruna gelince: 

“İnsanları dövmekle, öldürmekle fikirler yokedilemez. Halka zorbalık uygulayanlar ne devrimci, ne de milliyetçi olamaz. Bilmem anlatahildim mi?" 


İMZASINI Ke 
ANKARALI İGD'Lİ GENÇ'E: 


19 Ocak 1979 tarihli Aydınlık'ta yayınlanan 
Hür-Genç Genel Başkanıyla yaptığım röportajda; "Kamboçya'daki son durumu nasıl karşılıorsunuz?" soruma Hür-Genç Genel Başkanı; “Kamboçya'daki işgali hoş karşılamıyoruz, kınıyoruz" şeklinde cevap vermiştir. Durum bundan ibarettir. 


* k k 
Mektupları şu ana kadar yanıtlanmayanlar 


darılmasın. 
Elbet bir gün sıra onlara da gelecek. 


- NOT: Mektuplarının yayınlanmasında —kendi- 


leri açısından— herhangi bir mahsur görenler, yolladıkları mektuplarda bunu belirtsinler. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Lenin, Stalin, Mao 
Dimitrov 


Türkiye Üzerine 


BÜTÜN KİTAPÇILARDA 
185 Sayfa 15 Lira 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 - İSTANBUL 


29 Ocak 1979 


Aydınlık 


Suriye Devlet Başkanı Hafız sad. 


Irak Devlet Başkanı Hasan El Bekr. 


Suriye-Irak zirve toplantısı gerçekleşiyor 


© Zirve, Irak Devlet Başkanı El Bekrin hastalığı 


yüzünden ertelenmişti 


© iki Devlet Başkanı, Irak-Suriye birleşmesi ile ilgili 


konuları görüşecek 


ŞAM 


Geçtiğimiz Cuma günü ertelendiği bildirilen Suriyelrak Zirve toplantısının bugünlerde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi, Yapılacak zirvenin ön hazırlıklarını yapmak üzere bir Irak heyeti dün Şam'a geldi. İki ülke arasında planlanan Devlet Başkanları zirve toplantısı, Irak Devlet Başkanı Hasan El Bekr'in rahatsızlığı nedenivle ertelen- 


mişti, Daha sonra Irak Devrim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı Saddam Hüseyin, Devlet Başkanı Hasan El Bekr'i temsilen zirveye katılmak üzere görevlendiril mişti , 

Şam'daki gözlemciler, "sağlığı elverirse, Devlet Başkanı El Bekr'in de zirveye katılabileceğini bildiriyorlar. 

Yapılacak Zirvede, daha önce alınmış bulunan birleşme kararı ile ilgili konuların ele alınması bekleniyor, 


Alg 


karez 


istan'da Taraki rejimi, Nuristan'dan sonra 


@ Batıya sığınan Afganlı mülteciler, gelecek kış geniş bir halk isyanınır başlayacağını ve muhalefetin yeni bir hükümet kuracağını söylüyorlar 


FRANKFURT (ÖZEL) 

Afganistan Hava Kuvvetlerine bağlı jet uçaklarının Nuristan kentinden sonra Karez kentini de yoğun bir bombardımana tuttukları bildiriliyor. 
Moskovacı Taraki hükümeti, camilere varana kadar bombardıman ediyor. 


Civar köylerde yaşayan halk, kendilerini tankların ve uçakların izleyemeyeceği ve bombalayamayacağı dağlık ve ormanlık bölgelere sığınıyor. Taraki rejiminin zulmünden kaçan halkın büyük zorluklarla karşı karşıya bulunduğu bildiriliyor. 

Afganistan'dan kaçıp 
Batıya sığınan mülteciler, bu bölgelerin Moskovacı 


Taraki rejimine karşı yürütülen muhalefetin en etkin bulunduğu yerler olması nedeniyle bom- 


LİN 


kentini de bombalıyor 


Ni ew 


bardıman edildiğini belirtiyorlar. Mültecilerin bildirdiklerine göre, gelecek kış Afganistan'da 


@ Söz konusu yeni hükümetin “İslam sosyalizmini” savunacağı ve ploksuzluk siyaseti 


Moskovacı rejime karşı geniş bir halk isyanının başlaması bekleniyor. Afganlı mülteciler, bu isyan- la birlikte yeni bir hükümetin kurulacağını da söylüyorlar. Bu hükümetin "İslam sosyalizmini" savunacağı ve dış politikada bloksuzluk siyaseti izleyeceği bildiriliyor. 


Bilindiği gibi, Afganistan'da Moskovacı Taraki hükümetine karşı İslam Birliği bünyesinde örgütlenmiş etkili bir muhale- 


izleyeceği belirtiliyor 


fet vürütülüyor. İslam Birliği Örgütü, Rusların Afganistan'daki hegemonyasına karşı çıkıyor. 


Afganlı mülteciler, ekonomiyi tamamen 
Rusya'ya bağlayan 
Taraki hükümetinin ise 


şiddetli bır kriz içinde bulunduğunu belirtiyorlar. Ülkedeki feodal ilişkilerin kaldırılacağını ve çeşitli reformların yapılacağını söyleyen Taraki' nin bütün bu sözlerinin kağıt üzerinde kaldığını bildiriyorlar. 


ABD özel temsilcisi 


Atherton, Orta Doğudaki temaslarını sürdürüyor 


© Atherton, Mısır-İsrail barış görüşmelerinin yakında tekrar başlayacağını umduğunu söyledi 


KAHİRE 

Mısır ve İsrail arasında barış anlaşmasının imzalanması yolunda, iki ülke arasında görüş ayrılıklarını gidermek için 
Orta Doğu'da temaslarını sürdüren ABD Özel Temsilcisi Alfred Atherton, Mısır Başbakanı Mustafa Halil ile görüşmelerde bulunduktan sonra, tekrar 
Tel Aviv'e döndü. Üç 


günden beri Kahire'de 
Mısır Başbakanı Mustafa Halil ile görüşmelerde bulunan Atherton, Kahire' 
den ayrılmadan önce verdiği demeçte, sorunun çözümü için hâlâ bir boşluk bulunduğunu buna rağmen güçlüklerin üstesinden (o gelinebileceğini söyledi. Atherton, barış görüşmelerinin, bakanlar seviyesinde yakında tek-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Bundan onceki üç yazıda, Kamboçya' nın uğradığı saldırı ve işgalle ilgili siyasi ve hukuki değerlendirmelerde bulundum. 
Şimdi durum nedir? Yakın gelecek, Kamboçya sorununun taraflarına neler vaad etmektedir? Muhtemel gelişmeler ne yönde olabilir? Bugünkü dördüncü yazının 

a konusu budur. 

Keramet taslar duruma düşmemek için mümkün olduğu kadar eldeki verilerle bağlı kalmaya çalışırsak, yanılma payını da azaltmış oluruz. Bunun için de, önce bölgedeki duruma, sonra dünyadaki tepkilere ve son olarak da Kamboçya'nın iç gelişmelerine göz gezdirmek gerekecek. 


BÖLGEDEKİ DURUM 


Vietnam'ın Sovyet desteğiyle yürüttügü saldırı ve bunun sonucunda Kamboçya topraklarının bir kismının işgali, Uzak Doğu ve Çinhindi yarımadasının küçüklü büyüklü bütün ülkelerinin haklı tepkisine yol açmış, bunların nefretini kazanmıştır. ASEAN ülkeleri bu saldırıyı şiddetle kınamışlardır. Singapur, Endonezya, Tayland, Malezya ve Filipinler Pol- Pot hükümetini Kamboçya'nın meşru hükümeti olarak tanımaya devam ettiklerini açıklamış bulunuyorlar. 

Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti bu saldırının karşısındadırlar. Japonya da Sovyet hegemonyacılığının bu yayılma girişimini kınamaktadır. 

Görüldüğü gibi bölgedeki durum, bugünlük askeri bakımdan kazançlı gibi görünenlerin, siyasi bakımdan tam bir yalnızlığa sürüklendiklerini ortaya koymaktadır. Sovyet ve Vietnam yayılmacılığı, kendi zıddını da geliştirmiştir. Bu, işgalcilere karşı direnen Kamboçya halkı için , büyük bir destektir. 


ULUSLARARASI DURUM 


Uluslararası kamuoyunun Kamboçya sorunu karşısındaki tutumu oldukça ikircikli gözükmektedir. Yazar A, Fontaine, uluslararası kamuoyunun Kamboçya'daki "toplukıyımlar''ın etkisi altında olduğunu belirtmekte, bundan da şu sonucu çıkarmaktadır: Bu durumda, bu "kıyım" ın sorumlularını yeniden işbaşına getirecek işlere girişmekten kaçınılması muhtemeldirm 

Kamboçya'daki insan hakları sorununa bu dizinin ikinci yazısında değinildi. 
Toparlarsak; bu konuda bir kere yanlış ve hatta kasıtlı haberlerin, abartmaların varlığı açıktır. Hatta bir Batılı muhabir Kamboçya ile ilgili bazı "belgelerin düzmece olduğunu sonradan açıklamıştır. 
İkinci nokta, Kamboçya'daki insan hakları sorununun yanlış,daha doğrusu farklı ölçülerle ele alındığıdır. Üçüncüsü, sosyalist Açıdan insan hakları sorunuyla ilgili bazı aşırılıkların ve onaylanamayacak uygulamaların varolabileceği ihtimali ve hunların incelenmesi gereğidir. 

Elbette bütün bunlar, günümüz uluslararası kamuoyunun Kambocva'da insan 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y etnam Kambocya 


ve bizier 
J Şimdi ne beklenebilir? 


paha biçilmez bir destektir. Genel olarak 


haklarının vahim bir şekilde çiğnenmiş olduğu yolundaki inancını bugünden arına silebilecek değildir. Olgu, böyle bir inancın, haklı ya da haksız bir kanaatin varolduğudur. A. Fontaine'in bunu saptaması, bu nedenle yanlış sayılamaz. 
Ancak, bu saptamadan yola çıkılarak varılan sonucun doğruluğu şüphelidir. Çünkü, Kamboçya'da insan haklarının ihlal edildiği inancında olan Batı kamuoyunun ve Batılı devletlerin tutumu, genel olarak, A. Fontaine'in işaret ettiği yönde gelişmemektedir. Batı basını, insan haklarını çiğnediği ve kanlı bir baskı rejimi kurduğu ileri sürülen Pol Pot rejiminin devrilmesinden ötürü hoşnut, ama bu işin bir ülkenin dıştan yaptığı saldırı sonucu gerçekleştirilmiş olmasından dolayı da öfkelidir. Batılı devletler ise, "kanlı Pol Pot rejimi" ile Vietnam'ın saldırısından, ikincisini daha tehlikeli bulmaktadırlar (2). Bu devletlerin Sovyet yayılmacılığına karşı olan tutumları açısından, bu tutumda ve tercihte şaşılacak bir şey yoktur. 


ÜÇÜNCÜ DÜNYA 


Üçüncü Dünya ülkelerinin tutumu açısından B. M. Güvenlik Kurulundaki son oylama ilginç bir göstergedir. Vietnam saldırısını kınayan ve işgalci güçlerin Kamboçya topraklarından derhal cekilmelerini öngören karar tasarısı Üçüncü Dünya ülkelerinin girişiminin bir eseridir. Bu öneri, SSCB vetosu yüzünden Güvenlik Konseyi kararı olarak çıkamamıştır ama, bunun siyasi sonuçları hiç de SSCB ve Vietnam yararına değildir. SSCB aslında, şimdiye kadar hep destekler gibi göründüğü Üçüncü Dünya ülkelerini veto etmiştir. Bu olay, saflaşmaların iyice belirdiğini gösteriyor. Kuzey Kore gibi Yugoslavya ve Romanya'nın da Üçüncü Dünya ülkelerinin safında yer almaları, Sovyetler Birliği'nin ve yandaşlarının içine düştükleri kıskacın ucunu daha da daraltmış bulunuyor. 

Bu tablo, Güvenlik Konseyinden olumlu bir karar çikartamayan Bağlantısız ül: kelerin, bu işin peşini bırakmayacaklarını ve işi kendi örgütleri bünyesinde de takip edeceklerini hissettiriyor. 

Kamboçya'nın uğradığı saldırı dolayısıyla alınan tavırlar, dünya üzerinde şöyle bir tablonun varlığını ortaya koymaktadır. Kamboçya'nın işgalini, bir proletar- ya devriminin sosyal-emperyalist saldırıyoluyla yok edilmek istenmesi şeklinde paren devletler bu istilanın kesin bir ekilde karşısındadırlar. Kamboçya'da- 

i rejimi "zalim bir rejim" olarak gören Batı kamuoyu ve devletleri, bu ülkenin istilasını tasvip etmemekte, Sovyet yayılmacılığına karşı tavır almaktadırlar. Kamboçya rejiminin niteliği konusunda bir değerlendirme yapmayan Üçüncü Dünya ülkeleri de, saldırı ve . istilaya kesinlikle e ir 

u durumda, Vietnam saldırısını açık ya da dolaylı olarak destekleyenler dünya düzeyinde tam bir tecride sürüklenmektedirler. Bu, Kamboçya halkının işgalcilere karşı verdiği mücadele açısından 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uluslararası durum, Üçüncü Dünya ülkelerinin tutumu ve nihayet bölgedeki tepkiler, siyasi şartların işgalciler lehine değil, Kamboçya halkı lehine olduğunu göstermektedir. 

Ancak, hiç şüphe yok ki, saldırının defedilmesi işi, esas olarak, Kamboçya halkının vereceği mücadeleye bağlıdır. Bu açıdan durum nasıl görünmekte? 


KAMBOÇYA'DA DURUM 


Kukla örgüt olan FUNSK'un tek başına Kamboçya'da tutunabilmesi mümkün değildir. FUNSK sırtını yabancı i galcilere dayamıstır. Onlarsız edemez. Vietnam silahlı kuvvetleri ise, FUNSK'u desteklemek üzere bu ülkede kaldıkları sürece çok uzun ve kanlı bir savaşa başeğmek zorunda kalacaklardır. Bunun karşılığında kendileri de yerli halka karşı daha gaddar davranacaklar, bugün kendi ülkelerinde etnik azınlıklara uyguladıkları eritme ve dağıtmayöntemlerini bu defa da Kmer halkına uygulamaya çalışacaklardır. 

Kamboçya halkı ise, Pol Pot yönetiminde 1975'ten beri Özerk Kooperatifler halinde örgütlendirilmiştir. Bu kooperatifler kendilerini silahla savunabilme olanaklarına da sahiptirler. Bu, gerilla savaşının başarısı için de büyük bir destektir. Gerilla savaşı biçiminde yürütülen halk savaşı, işgalcileri yiyip bitirebilecek en büyük silahtır. Bu savaşın haklı bir savaş olması, Vietnam birliklerine verilen görevin ise haksız bir görev olması, her iki tarafta savaşanları değişik yönlerden etkileyecektir. Haklı savaş veren taraf, moralini de yüksek tutabilecektir. 

Nihayet, işgal ve istila, Kamboçya halkının birbirine kenetlenmesi sonucunu yaratmıştır. İşgal, iç çelişkileri derinleştirmemiş, aksine dışa ve saldırgana karşı birlik ortamı yaratmıştır. Pekin'deki basın toplantısında Pol Pot rejimini insan hakları noktasından eleştiren Sihanuk, Kamboçya halkıhın haklı davasının yanında hemen yerini almayı bilmiştir. Pol Pot'u yukarki açıdan kınayan eski Devlet Başkanı onun büyük bir yurtsever ve bağımsızlıkçı olduğunu da kuvvetle belirtmekten geri kalmamıştır. 

ısaca, görülen odur ki, tıpkı uluslararası durum gibi, Kamboçya'nın içteki movzarası da işgalcilerin aleyhine, yurtsever güçlerin ise lehinedir. Vietnam işgalcileri ve bunların destekçileri, vaktiyle sömürgecilerin ve emperyalistlerin Çin" de, Vietnam'da, Kamboçya'da düştükleri ukurun içine düşmüş durumdadırlar. 
unlar, adeta çıplak ellerini bir arı kovanına sokmuşlardır. Bu durumda onları çok kötü bir akıbet bekliyor demektir. 


DİP NOTLARI: 


(1) A. Fontaine, Et la "aetente" conti 

Le Monde, 9. 1. 1979. a 
(2) H. Kamm, İnternational Herlad Tribu- ne, 15. 1, 1979, 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rar başlayacağını umduğunu belirtti. Atherton dönmeden önce gazetecilere açıklamada bulunan 
Misr Başbakanı Musta 
Halil, tarafların görüşleri arasında hâlâ ayrılıkların bulunduğunu ancak bunların giderilmesi için çaba harcamaya devam edeceklerini açıkladı. 

ABD Özel Temsilcisi 
Alfred Atherton, İsrail de temaslarını tamamladıktan sonra, ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance' 
e temasları hakkında bir rapor sunacak. 

MISIR SAVUNMA 
BAKANI: MISIR 
SAVUNMASI 
(WÜGLRNDİRİLECEK, 

Mısır Savunma Bakanı 
Kemal Hasan Ali, Mısır'ın Kuzey Askeri bölgesini denetleme gezisinde yaptığı konuşmada, Mısır'ın silahlı kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, barışı güvence altına almak ve herhangi bir saldırıyı geri püskürtmeye hazırlıklı olmak için çaba harcadıklarını belirtti. 

Kemal Hasan Ali, Mısır'ın daha önce sipariş ettiği Fransız Crotale füzelerini teslim aldığını 
ve ABD'nin Mısır'a 50 
adet F -5 yet uçağı vermesini öngören sözleşme- nin yakında imzalanacağını söyledi. 

İsrail ile barış görüşmelerine de değinen bakan, "İsrail şunu idrak etmelidir ki, barış bölgedeki diğer uluslar için olduğu kadar, İsrail'in de yararınadır" dedi. 

FKö GÜVENLİK 
SORUMLUSU EBU 
HASAN'IN 
ÖLDÜRÜLMESİ İLE 
İLGİLİ İKİ KİŞİ 
GÖZALTINA ALINDI 

Geçen Pazartesi günü 
FKÖ Güvenlik sorumlusu Ebu Hasan'ın bombalı bir suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili olarak Fransız ve Amerika uyruklu oldukları bildirilen iki kişi Lübnan makamları tarafindan gözaltına alndı. Askeri makamlar 
sanıkların üzerlerinde 6 
farklı pasaportla birlikte yakalandıklarını ancak cinayetle ne oranda ilişkili olduklarının saptanamadığını bildirdi. 


Lübnan'da sağcı 
Hiristiyan milisleri, 
BM Barıs Gücünün 
Norveçli askerlerine saldırdı 


BEYRUT 

Beyrut'ta sağcı hristiyan kuvvetleri Birleşmiş Milletler Barış Gücünün Norveçli askerlerine top ve makinalı tüfekle ateş açtı. Norveç kuvvetlerinin ateşe karşılık vermediği bildirildi, Hristiyan milis kuvvetlerinin Lübnan ordusundan ayrılmış bir generalin idaresinde bulunduğu ve birlikleri İsrail tanklarının desteklemekte olduğu bildirildi, 

Bölgedeki kaynaklar Hristiyanların Norveç askerlerine ateş açmaları- nın nedeninin, Norveç'li barış gücü komutanının 


geçen hafta öldürülen 
FKÖ yetkilisi Hasan Selame için taziyetlerini 


bildirmesi olduğunu belirttiler, 


@ En kuvvetli adam, Genelkurmay Başkanı Bencedid Chadli 


| CEZAYİR'DE YENi DEVLET BAŞKAN ADAYI BELİRLENİYOR 


© Ulusal Kurtulus Partisi, 14 yıldır ülkeyi yöneten Devrim Konseyini dağıttı 


CEZAYİR 


Cezayir Ulusal Kurtuluş Partisi Kongresi bir süre önce ölen Devlet Başkanı Bumedyen'in yerine yeni devlet başkanı adayını belirlemek üzere Cumartesi günü toplandı. 

Üç bin delegenin katıldığı kongre basına kapalı olarak sürüyor. 

Ülkenin tek siyasal partisi olan Ulusal Kurtuluş Partisi'nin seçeceği adaydan başka bir adayın seçimlere katılması 


mümkün değildir. Bu yüzden 7 Şubatta yapılacak seçimler daha çok bir halk oylaması niteliği taşıyor. 

Kongre'den sızan haberlerde Genel Kurmay Başkanı Albay Bencedid Chadli'nin Devlet Başkanlığı için en kuvvetli aday olduğu belirtilior, Sözü edilen diğer iki aday ise, Parti Genel Sekreteri Muhammed Salah Yahiauyi ve Dışişleri Bakanı Abdülaziz Buteflika'dır. Kongre başlama- dan önce Salah Yahiauyi 


MUSTAFA 
GENÇER 


daha şanslı görünüyordu. 
Fakat ordu tarafından desteklenen Albay Bencedid'in Kongre sırasında daha güçlü duruma geldiği belirtildi. Kongreye katılan delegelerden 
600'ü ordudan geliyor. 

Seçilecek Başkan adayının Kongrenin kapanış günü olan 30 Ocak'tan önce açıklanmayacağı tahmin ediliyor. 


CEZAYİR DEVRİM 
KONSEYİ DAĞITILDI 


Öte yandan Ulusal 


Kurtuluş Partisi'nin, ülkeyi 14 yıldan beri yöneten "Devrim Konseyi'ni dağıtma kararı aldığı açıklandı. 


7 Şubatta yeni Devlet Başkanı'nın seçilmesinden sonra ülkeyi yönetecek yeni bir siyasi liderliğin de seçilmesi bekleniyor. Devrim Konseyinin yerini alacak olan bu siyasi liderliğin 150- 
200 kişilik bir Merkez 
Komitesi ve 15 üyeli bir politbüro'dan oluşacağı tahmin ediliyor. 


ABD), İsviçre'den 
2 milyar frank borç alıyor 
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ABD İsviçre'den..iki milyar frank... tutarında «borç y Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Dairesi Sekreteri A. Salo mon Başkanlığındaki bir heyet Bern'e gelerek İsviçre hükümeti yetkilileri ile görüştü. "Tarihi bir olay" olarak nitelendirilen bu borçlanma- nın amacı doların güç kaybetmesini durdurarak, diğer gelişmiş ülkelerin paralarına göre doların değerini sabit tutmak. 


Borçlu Amerikan hazinesi adına İsviçre Milli Bankası, iki milyar dolar depo ederek. Bu para çeşitli bankalar veya kuruluşlar o tarafından İsviçre Milli Bankasına yatırılacak. Geçtiğimiz hafta bu işlemler sona erdi. Önümüzdeki günlerde ise bu miktar tekrar piyasaya sürülecek. Bu hacimdeki bir para emisyonu, İsviçre piyasasında 


alıyor. * 


ilk defa gerçekleştiriliyor. 
Memnun görünen | İsviçre Mâliye--Bakanlığı o Yetkilileri, Amerikalıların oİseviçre piyasasından borç alma yoluna gitmesini enflasyona karşı somut bir önlem olarak değerlendiriyorlar. Frankın dolara göre değerinin son aylarda sürekli olarak artması o İsviçre (o ekonomisini olumsuz yönde ekkilemekte. 
Geçtiğimiz sene İsviçre'nin ithalatı ihracaatını birkaç kat geçmişti. 
İSVİÇRE'DE KAMBUÇYA 
HALKIYLA DAYANIŞMA 
KOMİTESİ KURULACAK 


İsviçre Komünist Partisi (ML) ve İsviçre Komünist Örgütü Kamboçya'nın Vietnam tarafından işgalini mahkum ederek, İsviçre hükümetini işgali protesto etmeye ve yeni rejimi tanımama- ya çağırdılar. 


HADİ ULUENGİN 


Yayınlanan bildiride Vietnam'ın Kamboçya'da kurduklar: kukla bir hükümetle Çinhindi ve Güneydoğu Asya'yı kontrol altına almak istedikleri belirtiliyor. Rusya'nın desteklediği Vietnam'ın alet olarak kullanıldığı, bu işgalin Rusya 'nın dünyaya hakim olma planının bir parçası olduğu vurgulanıyor. 


Sihanuk'un o çağısı İsviçre'de Rus- 
Vietnam  saldırganlığına karşı Kamboçya halkıyla bir dayanışma komitesinin kurulması çalışmalarına başlandığı bildiriliyor. Bundan sekiz sene önce Amerikan işgalcilerine karşı olduğu gibi bu seferde Kamboçya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yapılan saldırıya demokratların seslerini yükseltmesinin bir görev olduğu belirtiliyor. 


Prens üzerine 


Belçika'da yeni bir koalisyon hükümeti için çalışmalar yapılıyor 


@Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Flaman Sosyal 


Hıristiyan Partisi Başkanı Martens'in diğer partililerle 


yapacağı görüşmelerin zorlu geçmesi bekleniyor 


Yıl başından beri Kuzey Avrupa'yı kaplayan soğuk hava dalgası etkisini biraz hafifletirken, Belçika'nın siyasi yaşantısı da biraz canlanır gözüküyor. 

Ocak ayının ikinci haftasında Kral tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Flaman Sosyal Hristiyan Partisi CVP'nin Başkanı Wilfried Martens, geçtiğimiz hafta boyunca diğer parti liderleriyle çeşitli ön görüşmeler yaptı. 

Bu görüşmelerden çıkardığı sonuçları kırkiki sayfalık bir rapor haline getiren Martens'in, önümüzdeki günlerde hükümeti kurmak için somut girişimlerde bulunması bekleniyor. 

CVP liderinin üzerinde ısrarla durduğu nokta, yeni kurulacak koalisyön hükümetine Belçika'- nın en büyük iki partisi, sc valistlerin ve Sosyal Hristiyan.urın orta. olması Fakat bölgesel sorunun çözümlenmesi için gerekli anayasa değişikliğini parlemantodan onaylatabilmek için üçte iki çoğunluğun gerekli ol duğunu bilen Marlens'in, isler istemez öteki küçük bölge partilerine de koalisyonda yer almayı teklif etmek zorunda kulacağı anlaşılıyor. Oysa Flaman Milliyetçisi Halk Birliği Partisi 


seçimlerde kaybettiği: öyyerinden kazanmak . için uzlaşmaz ve aşırı bölgeci bir tavira girmesi; öte yandan, Fransızca konuşan Wallon ve Briiksel Partilerinin, Brüksel bölgesinin sorununu çözümle yecek bir ön prolokol imzalanmadan koalisyonu gilmeyi kabul etmemeleri, yeni kurulacak hükümetin çok uzun ve zorlu görüşmelerden sonra ortaya çıkabileceği savını daha da güçlendiriyor. 

önümüzdeki haftalarda, partiler arası bazı uzlaşmaların gerçekleşmesi ve ancak böylelikle yeni bir hükümetin meclislerden güven oyu alması beklenebilir. 


nın ları 


AET DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI BRÜKSEL'DE TOPLANDILAR 


Öle yanda geçtiğimiz hafta içinde AET Dışişleri bakanları, wln ilk toplantısı için Brüksel' de biraraya geldiler. Türkiye'ye ucil yardun konusunun da ele alındığı bu toplantının gündeminde, Avrupa Para Sistemi SWEin uygulanması; Ortak Paarasındaki tarım saptanması 


sar Ülkeleri 


ivünleri fı yatlarının 


için gerekli fonun tesbiti ve Haziran ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri vardı. 

Bu dönem Komisyon Basru: ğına seçilen Fransa Dış İşleri Bakanı François o Poncet'in yönettiği AET Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınan sorunlar, 6 Şubatta yeniden bir araya gelecek olan dokuz bakan- arasında tartışılacak. 

6 Şubatta Brüksel'de yapılacak olan bu toplantı sırasında görüşülecek olan konulardan biri de Türkiye'ye yapılması öngörülen acil ekonomik yardım olacak. 

Geçen hafta Bonn'da dört sanayileşmiş batılı ülke uzmanlarının yaptığı görüşmelerde kararlaştırılan ve OECD nezdinde kurulması öngörülen Türkiye'ye yardım fonuna, AET'nin katkısının ne miktarda ve hangi şartlar altında olacağının 6 Şubat toplantısı sırasında enine boyuna tartışılmasına, Brüksel'deki AET çevrelerine yakın gözlemciler mümkün gözüyle bakıyorlar. Fakat AET'nin fona yapacağı katkının, İME'nin şartlarının Türkiye tarafından benimsenmesin- den sonra kesinlik kazanacağını, söyleyenlerin de sayısı az değil. 


örse çekiç 


Gülay Kurnaz 


Neden koptular? 


Son haftalarda Teksif'in Sümerbank'ta imzaladığı ek protokol bu işkolunda yeni bir kaynaşma varattı, 


İzmir Sümerbank işçileri, aşağı yukarı bundan on ay kadar önc, Teksif'ten ayrılarak DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasına üye old»'ar, Sümerbank'a bağlı 22 işyerinin Teksif'e üye olmasına rağmen ilk defa İzmir'de böyle bir kopma meydana geliyordu. 


Yeni bir arayış içinde sendikalarından ayrılan Sümerbank işçileri, demokrasi özlemi ile, sorunları ile ilgilenen bir sendika bulma özlemi ile geldikleri Tekstil'de bir hercümerc, bir post kavgası ile karşılaştılar. Şurda İKD, burda Halkın Kurtuluşu, beride Devrimci Yol, İzmir Tekstil şubesinde parsa toplayabilmek için boöuşup duruyorlar, Genel Merkezin durumu deseniz daha da karışık. Kayyumlar, çift başlı yönetimler. Sendikaya TKP talip, VP talip, Dev-Genç talip. İşçinin sesini duyurmayaimkan kalmamış. İşçiyi dinleyen kimse kalmamış. 


İşçiler ne urımuşlar, ne bulmuşlardı. Sendika değiştirmekle doğru mu yoksa yanlış mı yapmışlardı? Çözüm gerçekten bu muydu? Sümerbank işçileri şimdi aralarında ağır ağır bu soruları tartışıyorlar, Konuşacak, tartışacak, yaşadıkları tecrübeyi değerlendirecek ve sonunda bir tercih yapacaklar. Bu, meselenin işçileri ilgilendiren yanı. 


Bız, bu kopmanın Teksii yöneticileri açısından da dikkatle incelenmesi ve sonuçlar çıkartılması gereken bir olay olduğuna inanıyoruz. 


Şimdi Teksif yöneticileri İzmir'de yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyorlar. Bildiriler dağıtıyor, basın toplantıları yapıyor ve Tekstil'i eleştiriyor. Tekstil'in tepesindeki binbir hizip mücadelesini, Tekstil yöneticilerinin Sümerbank'ta imzalanan protokol karşısındaki tavrını eleştiriyorlar. 

Bunlar, doğru, yerinde eleştiriler. 


Ancak bu eleştiriler, sendikasından kopup yeni umutlarla yeni sendika aramaya çıkan Sümerbank işçilerini ikna etmeye, geri döndürmeye yeter mi? Geri d gerçekleştirmeye çalışan Teksif yöneticilerinin her şeyden önce, bu kopuşun nedenlerini araştırmaları gerekmez mi? 


Teksif, Sümerbank'ı neden kaybetti? 
Burada sözü işçilere vermek, kulağı işçilere çevirmek, onları dinlemek gerekir. 


Sümerbank işçileri, bu sorunun cevabını bir- | 


çok örnekle veriyorlar; Yiyicilik, direniş Kırmalar, patronla anlaşma, tensikatlar karşısında sessizlik, sendika eleştirisinin imkansızlığı, kapıların işçiye kapalı oluşu, şikayetçi işçinin kovulması ve başbelası temsilciler. İşçiler, İz mir Şube yönetimi tarafından atanan temsilcilerin kendilerinin tek derdi ile ilgilenmedigini, işlerinin güçlerinin. şube başkanı ile birlikte yaptıkları pavyon sefalarını anlatmak oldugunu, aynı temsilcilerin MC zamanında MHP'- nin üslendiği komşu fabrika Tariş Üzüm İşletmesi temsilcileri ile kolkola girdiklerini anlatıyorlar. İşçilerin anlattıklarını, dertlerini dinledikçe İzmi: Te/.sif Şube Başkanı Ferit Kafadar gibi ins.nlara nale ediyorsunuz. Böyleleri- nin işçiyi, bır: kın Teksif'ten Terstil'e götürmeyi, cehenneme bile götüreceğini düşünüyorsunuz. 


Ve açıkça görüyorsunuz ki, Teksif yonet lerinin İzmir şube yönetiminin geçmişini incelemeden, Ferit Kafadar gibi revizyonizmin ekmeğine yağ süren insanları saflarmdan temizlemeden, sendika içi demokrasinin önemini kavrayıp, kavradığını gösteren örnekler vermeden işçileri ikna etmeleri, tekrar güven vermeleri zordur. 


Geçmiş yaraları sarmak ve işçiye tekrar güven vermek için hatalara bakışta cesaretli bir tutuma ve etkin tedbirlere ihtiyaç vardır. İşçilerden öğrenmeye, onlara daha sıkı kulak vermeye ihtiyaç vardır. Tekstil işkolunda revizyonizme karşı mücadelenin başarısı işte böyle bir tutuma bağlıdır. 


el 


YAYINLARI temel eserin 
DEVLET. 
M 


Türkçesi: 
i Genel Dağım Halim Spatare Celal Üst: 


TÜR-DA Hamam Sok. 4 Cağaloğlu-İstanbul 


1000 TON BENTGNİT 
SATIN ALINACAKTIR 


Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıda adresler- den alınabilir. 

1— KARABÜK'le: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz. 

2— İSTANBUL'da; Sirkeci, Yalıköşkü Cad, Yalıköşkü Han Kat: 4-5'deki Mümessilliğimiz, 

3— ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak, No: 22'deki Mümessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN şarlnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıy'a birlikte en geç 14 Şubat 1979 
Çarşamba günü Saat: 14.00'e kadar Karabük 'le- ki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügünde bulundurmaları ilân olunur. 

(Basın: 10743 — 112) 


APARER | 
LENİN: ortaya koyan bu 


Üçüncü turdan sonra 70 delege salonu terketti 


Muhalefetin oyları bölününce, Maden-iş 6. Bölge Başkanlığını sahte TKP” nin adayı kazandı 


©sSeçimleri Maden-İş Merkez Yürütme Kurulundan Kemal Daysal, Murat Tokmak ve Halit Erdem izlediler © Divan Başkanı Süleyman Üstün, eleştiri konuşmalarını seçimlerden sonraya aldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Maden-İş 6. Bölge seçimleri yapıldı. Muhale- 


fetin oylarının bölünmesi sonucu sahte TKP'nin adayı Hasan Algül, Bölge Başkanlığına seçildi. 


Kemal Daysal: Maden-İş içinde sahte TKP'nin öne 


RAÂlgeve hizzat gelerek Hasan 


sürdüğü! veni isim £ 
Algül'ü 


Maden-İş Merkez Yürütme Kurulundan Kemal Daysal - Murat Tokmak, 
Halit Erdem'in ve çok sayıda İGD'linin izlediği se- 


çimlerde Divan Başkanlı-' 


ğına Süleyman Üstün ge- 


tirildi. 

Süleyman Üstün yaptığı gündemde "'Adayların konuşmaları ve eleştiriler'' bölümünü seçimlerden sonraya aldı, Hasan Algül'e karşı adaylığını koyan Hikmet Aslan'- ın bu değişikliğe yaptığı itiraz reddedildi. 

KEMAL DAYSAL'IN 

KONUŞMASI 

Maden-İş Merkez Yürütme Kurulundan Kemal Daysal seçimlerden önce bir konuşma yaparak Maden-Iş'in çökmekte olduğu şeklindeki götüşlerin yanlış olduğunu iddia etti ve başta Aydınlık gazetesi olmak üzere birçok yayın organının ismini belirterek bunlara şiddetle hücum etti, Bu arada Kitle dergisi ve Devrimci Yol dergisinin de Maden-İş'i yıpratma amacı taşıdığını söyleyerek onlara da saldırdı. 


HİKMET ASLAN 
MERKEZ YÖNETİMİ 
ELEŞTİRDİ 


e #nmatilanı 


ası alsa oi R 


1977” de ücretler 


yüzde 27, 


fiyatlar yüzde 40 arttı 


TİSK, 1973-77 arasında imalat sanayiinde, ücretlerin yüzde 188 arttığını öne sürdü e SSK'ya göre ise 1973-77 'de ücretler yüzde 71,42 artarken, tiyat artışı yüzde 205,6'yı buldu 


İŞÇİ SERVİSİ 
SSK istatistiklerine göre Türkiye'de 1977 yılında işçi ücretleri bir önceki yıla oranla yüzde 
27.1 arttığı belirtilirken, TİSK tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise 
imalat sanayiinde son 4 
yıl içinde saat başına düşen ortalama işçi ücretlerinde yüzde 188 oranında artış görüldüğü belirlendi. 
Öte yandan liyallarda 
1977'de yüzde 40, son 4 
yıl içinde ise yüzde 205.6 
oranında bir artış meyda na geldi. 


İŞGÜVENLİĞİ VE Hİ 1KKİMIZI İST: 


VI KRAVER BEDRE 14 
FORIO 


TİSK tarafından 170 


bin işçiyi kapsayan ve 
423 imalat sanayi işyerinde yapılan bir araştırmaya göre ise, 1973- 
Ti yıllan arasında işçi ücretleri yüzde 188'lik 


bir artış göstererek 6.60 
liradan 19 liraya yükseldiği, ikramiye ve primlerın yüzde 463,3 oranında bir artışla 1,60 liradan 8,98 liraya, sosyal yardımların ise yüzde 271 
artarak 2,60 liradan 
9.67 lizaya ulaştığı kaydedildi. 


BEDRE Lø 


ÜCRETLER FİYAT 
ARTIŞLARININ 
GERİSİNDE KALDI 


Enflasyon hızının her geçen yıl daha şiddetlendiği ülkemizde 1977 yılında fiyat artışları yüzde 40'ı buldu. Öte yandan 
SSK. istatistiklerine göre 1973-77 yılları arasında ücret artışı yüzde 71,42 olarak belirlenirken Ticaret Bakanlığı verilerine göre aynı yıllar içinde fiyat artışları yüzde 205,6' yı buldu. 


Gi ORI Mne 


030 va 


e 


ma yapan Hikmet Aslan genel merkezi eleştirdi. 
Hikmet Aslan bir süre önce Telra'daki İGD'li baştemsilcinin kendisine, işverenin önünde saldırması olayını anlatarak şöyle dedi; 


"Bu kişi şimdi burada oy kullanmaktadır, Eğer aynı şeyi bir başkası yapsaydı, çoktan sendikadan atılmıştı, Sendika yönetimi bu konuda hiç bir işlem yapmadı." 


Hikmet Aslan kendisinin merkez yönetim tarafından kasıtlı bir şekilde yıpratıldığını da örnek vererek anlattı, 6. Bölgedeki bir fabrikada geçici işçilerin çıkarılması sırasında, merkez yöneticilerin kendisine bu sorunun çözüldüğünü söyledikleri - ni, kendisinin de bunu işçilere bildirdiğini, ancak sonra bunun gerçek dışı olduğunun ortaya çıktığını ve suçun kendi üstüne yıkılmak istediğini açıkladı, 


vuları açıkladığı sırada Kemal Daysal'ın uyarısı ile Divan Başkanı Süleyman 
Üstün konuşmacının sözünü kesti. 

Hikmet Aslan konuşmasını "'Sendika bir kitle örgütüdür, Her görüşten kişi bulunabilir. Ben bu konuda mücadele edeceğim" sözleriyle bitirdi. 

Daha sonra söz alan 
Hasan Algül ise elindeki kâğıdı güçlükle okuyarak “Maoculara" ve çeşitli gruplara saldırdı. 


Daha sonra seçimlere geçildi, Birinci turda 
Hasan Algül 127, Hikmet 
Aslan 86, Salih Taner 72 
oy aldılar. İkinci turda Hasan Algül 128, Hikmet Aslan 77, Salih Taner'in aldığı 66 oy ise ikinci turda geçersiz ilan edildi 

Üçüncü turda Hikmet 
Aslan seçimlerden çekildi. Bunun üzerine 70 de legenin salonu terkederek çıktığı görüldü, Böylece delege sayısı 215'e kada) düştü, 

Seçimlerde sahte TKP ye karşı olanların toplam oyu daha fazla olduğu halde, adaylığı daha önce merkez yönetim tarafından veto edilmiş olan 
Salih Taner'in seçime katılması ve oyları bölmesi sonucu Hasan Algül şube başkanı oldu. 

Sahte TKP'li yönetime karşı muhalefetin güçlü olduğu 6. Bölgede bu seçim sonuçları ile beraber mücadele yeni bir aşamaya girmektedir. 


De strejkende tyrkere og pakistanere foran fabrikken, A/S 


Ribe Jernindustri med nogle af parolerne: »Nej til uretfærdighed og udbyiding på Ribe Jernindustri», »Fagforeningen må tage arbejdernes interesser, ikke arbejdsgivernes« og 


Ribe Jein Demir Döküm grevi başarıyla sonuçlandı 


© Sendikanın desteklemediği grevi, işçiler 


Türkiyeli ve Pakistanlı işçilerin birliği, 


ırkçı patronu dize getirdi 


kendi güçleriyle sürdürdüler 


KEMAL KOÇ, KOPENHAG'dan bildiriyor 


Danimarka'nın Greve Strand şehrinde kurulu Ribe Jern Fabrikasında 1 ay önce greve başlayan 16 Türkiyeli ve 6 Pakıstanlı işçi, ırkçı patronu dize getirdiler. Patron işçilerin isteklerini kabul e- 


dince grev sona erdi. 


Yabancı işçiler grev sırasında bir bildiri yazarak Danimarkalı işçileri enternasyonal dayanışmaya çağırdılar. Bu bildiriden sonra 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Kimya (o Mühendisleri (Odası, İstanbul Şube Kongresinde TKP yanlıları divan seçimini kaybetti, Divan Başkanlığına CHP'li aday seçildi. 
250 üyenin katıldığı 
Genel Kurul, saygı duruşuyla başladı, 6 grubun bulunduğu kongrede* 
TKP yanlısı Birlik-Dayanışmacılarla, TİP yanlısı İlerici Kimya Mühendisleri ittifak yaparak Fevzi Koku'yu divana aday gösterdiler, Devrimci Kimya Mühendisleri, Yurtsever Kimya Mühendisleri ve Yurtsever Devrimci Kimya Müaendisleri de Metin Akın'ı Divan Başkanlığına aday gösterdiler, CHP'liler ise Orhan Tümer'i aday gösterdiler, 

Birinci olarak oylanan 
Fevzi Koku 81 oy, ikinc olarak Oylanan Metin 


kaybetti 


, İSTANBUL (ÖZEL) 
ektrik hendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 
Genel Kurulunda TİP ve TKP yanlıları divan seçimlerini kaybettiler. 
Divan Başkanlığına Devrimci Yol listesinden 
Atilla Özsoy seçildi. 

Divan © Başkanlığına seçilen tilla Özsöz'ü Yurtsever £ Mühendis, Yurtsever Devrimci 
Mühendis ve Halkın Yolu Grubu da destekledi. 


kavga çıktı 


“İSTANBUL (ÖZEL) 


Makine Mühendisleri 
Odası. İstanbul © Şube Kongresinde kapıyı tu- 


tan İGD'lilerin bazı üyeleri içeri almaması izerine kavga çıktı. Bazı üyeler durumu protesto için Kongreye katılmadilar, Divan seçimlerini 
TKP yanlıları kazandı, Makina Mühendisleri 
Odasının dün yapılan İstanbul Sube Kongresinde yönetimi ellerinde bulunduran TKP yanlıları yeniden seçilmeyi garanti etmek için Genel Kurulun yapıldığı salonun ka- 


pısını İĞD'lilere tutturarak kendileri dışındaki üyelerin içeri girmesini engellemek istediler, Bu 


ANKARA 


© Danimarkalı işçiler, bağış kampanyası açarak topladıkları 


binlerce kronla grevci işçilere destek aldular 


Danimarkalı işçiler çeşitli şehirlerde grevci işçiler için bağış kampanyası açarak, binlerce kron tutarında bağış topladılar. Bu yardımın dışında grevci işçiler sendika veya herhangi bir kurumdan yardım görmediler. 

Danimarka'da 1973 yılında ilk defa iki metal fabrikasının yanı- 


sıra Ribe Jern Demir Döküm Fabrikasında yabancı işçilerin xendi 


güçlerine dayanarak baskı ve sömürüye karşı mücadelelerinde başarı kazanmaları tüm Danimarka basınında günün konusu oldi. 


İSTANBUL 

Kimya Mühendisleri 
Odasında TKP yanlıları Divanı kaybetti 


Akın 99 oy alınca, TKP yanlıları usulsüz olarak bir kez daha oy kullanıp CHP'li aday Orhan Tümer'e oy verdiler. 104 oy alan Orhan Tümer Divan Başkanlığına seçildi. Divanın diğer -üyeliklerini de CHP'li adaylar kazandı. 


Daha sonra konuşmalara geçildi. İlk konuşmayı yapan Oda Genel 
Başkanı Murat Gümrükçüoğlu, anti-faşist, antiemperyalist birlik önerdi, Bundan sonra çalışma rapdrlarının eleştirisine geçildi 


TKP YANLILARININ 
HESAPLARDA 
YOLSUZLUK 
YAPTIKLARI 
SAPTANDI 


Çalışma Raporunun eleştirisi bölümünde denetçiler odanın hesapla- 


Elektrik Mühendisleri Kongresinde TiP-TKP ittifakı Divan seçimini 


Kongrenin çalışma raporunun eleştirilmesi ile ilgili maddesinde gruplar adına birer kişinin konuşması ve konuşmaların 
20 dakika ile sınırlandırılması kararı alındı. 

Kongrede Yurtsever 
Mühendis grubu tarafından verilen, Kahramanmaraş katliamının sorumlusu Kontrgerilla ve 
MHP'den hesap sorulmasını ve hükümetin katillerin üzerine gitmede daha cesur davranmasını isteyen önerge kabul edildi. 


Makina Mühendisleri Odası Kongresinde, i6D'liler üyeleri içeri almayınca 


durum salon dışında kalan üyelerin tepkisini çekince salonun önünde kavga çıktı, Bu sırada salonda çok sayıda üye olmayan TKP yanlısı kisi bulunuyordu. 


Divan Başkanlığı için yapılan seçimlerde TKP yanlılarının adayı Yavuz Bayülken 213 oy alarak Divan Başkanlığına seçildi. Demokratik Solcu Mühendisler 135 oy, 
TSİP, VP, Dev-Yol, Dev- 
Sol ve Kurtuluş grubun- 
dan oluşan liste ise 72 
oy aldı, Yurtsever Mühendis ve Yurtsever 
Devrimci Mühendis gruplan Demokratik Solcu mühendisleri destekledi- 


rında TKP yanlıları tarafından usulsüzlükler yapıldığının saptandığını belirttiler. 

, Oda Saymanlığını e- 


linde bulunduran TKP yanlılarının karşılıksız harcamalar yaptıkları, 


bazı makbuzların koçanlarının kaybolduğu, oda ile ilişkisi bulunmayan kisilere ne için harcandığı belli olmayan paralar verdikleri saptandı. 
Devrimci Yol grubun- dan bir mühendis de yaptığı konuşmasında TKP yanlılarının, odanın bagımsızlığını zedelediğini, TÜTED ve yandaşı kuru- 


Kımya Mühendisleri Odası 25. genel Kurulunda eski yöneticileri eleştiren bir konuşmacı. 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


luşlarla Genel Merkezin denetimi dışında 'işkiler kurduğunu belirtti. 

TKP yanlıları ise bütün bu eleştirilere hiç bir cevap vermediler, Sadece Maocu dedikleri devrimcilere karşı cephe kurmak gerektiğinden söz etmekle yetindiler. Bu arada konuşmacılara müdahale eden TKP yanlıları üyeler tarafından protesto edildi. 

TKP yanlıları muhabirimizi içeri almama kararının bulunduğunu bildirmesine rağmen, Divan İkinci Başkanı böyle bir karar olmadığını belirtti, 


bir üye. 


Elektrik Mühendisleri odan 20. DE ön Kurulunda divana seçilenler ve konuşma yapan 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


“ Makina Mühendisleri Odası 12. Genel Kurulun- 


da TKP yanlısı divan 


ler, 

Kongrede birer konuşma yapan Oda üyesi Gazetemiz sahibi Ferit İlsever, Yazıişleri Müdürümüz Aydoğan Büyüközden ve Yüksek Mü hendis Vedat Soner Rusya'nın ülkemizdeki yatırımlarını yabancı teknoloji ve getirdiği ağır 


(Fotoğraf AYDINLIK) 


somuu açısından eleş tirdiler 

Kapıyı tutan İGD'liler divanın kararı olduğu gerekçesiyle muhabirimizi içeri almak istemediler. Ancak diva- nin böyle bir kararı olmadığının anlaşılması üzerine muhabirimiz 


içeri alındı, 


Makina Mühendisleri Odası Şube yönetimini 


Demokratik Solcular kazandı 


ANKARA (ÖZEL) 


Dün yapılan Makina Mühendisleri Odası Arkara Şube Kongresinde divan seçimlerini Demokfatik Solcu Mühendislerin adayı Ömer Çiftçi kazandı. Kongrede bir konuşma yapan Oda Genel Başkanı Fevzi Şolt, savaş çağrısında bulunarak, UDC'nin adını vermeden cepheciliği savundu. 
Şolt, "Cepheleşmeyi kabul etmek gerekir ve bunun için mücadele etmek gerekir" dedi Belediye Başkanı Ali Dinçer de Odaların ülkenin demokratikleşmesine katkısı olduğunu belirtti. 


Kongrede önce divan başkanlığı seçimi yapıldı. 
Divanı Demokratik Sol grubun adayı kazanarak başkanlığına ömer Çiftçi getirildi. 800'e yakın mühendisin katıldığı kongrede daha sonra konukların konuşmalarına geçildi. 
Oda Genel Başkanı Fev- i Şolt, bugün ülkede sa- 

«ş sürdüğünü, bu savaşın bir yanmda demokrasi güçlerinin, bir yanında da faşist güçlerin bulunduğunu öne sürdü. Şolt, 
"bu savaşın içinde olunmalıdır. Ortada durmak mümkün değildir. Ortada durmak, öbür tarafa hizmet etmektir. ülkedeki cepheleşmeyi kabui et- 


mek gerekir, cephe için mücadele etmek gerekir" 


dedi. 3 
Makina Mühendisleri 
Odası seçim sonuçları 


sonunda Demokratik Solcular 350 oyla Yönetim Kuruluna seçildiler. İlerici Demokratlar ise 250 
oy aldılar, 

Yönetim Kuruluna seçi len üyeler şunlar: 

ömer Ada, Ali İhsan 
Genç, Ali Yıldızlı, Ethem Öztürk, Rıza Yıldız, Suha Boğcan, Mustafa 
Yıldız. 

Yedekler: Ahmet Kıy, 
Asan Taşdemir, Ali Aslan, Ahmet Kahveci Abdurrahman Karaaslan 
Mustafa Küçükadalı, C 


mal Gencer 


Elektrik Mühendisleri Odası Kongresinde, Divanı TKP-TiP-Dev-Sol ittifakı kazandı 


ANKARA (ÖZEL) 
TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Genel Kurulu Divan Başkanlığına 
150 oyla Devrimci Yol, 
Kurtuluş, TİP ve TKP ittifakı kazandı. 3500 üyelik Ankara Şubesi Genel kuruluna 200 civarın- da delege katıldı, CHP'li Demokratik Solcu mühendisler ise önce diğer gruplarla ittifak yolları aradılar, fakat bunda başarılı olamayınca divan başkanlığına ve seçimlere ayrı listeyle girdiler, Demokratik Solcu Mühendisler Divan Başkanlığı seçimlerinde 40 oy aldılar. 
Elektrik Mühendisleri 


Odası üçüncü Genel 
Kuruluna sunulmak iizere hazırlanan ikinci dönem çalışma raporunda Türkiye'de nükleer santral kurulmasına karşı çıkılarak Türkiye'de nükleer santral teknolojisinin bulunmadığı, bu nedenle- de kurulacak nükleer santrallerin Türkiye'yi yabancılara bağımlı hale getireceği savunuldu. Doğal kaynakların kullanılmasında belli bir doyuma ulaşıldıktan sonra ve koşulları iyice araştırıldıktan sonra, nükleer santral kurulabileceği görüşleri- nin de yer aldığı çalışma raporunda, bugünkü koşullarda nükleer santral kurma çalışmalarının er- 


ken ve gereksiz olduğu belirtildi. 
SEÇİMLER 

Elektrik Mühendisleri 
Odası Ankara Şube Seçimlerine Dev-Genç, Kurtuluş, TİP ve TKP grupları şu ortak liste ile katıldılar. 

Başkan Ahmet Erol 
Albayrak (TİP), Doğan 
Alakök (TİP), M: Ali 
Atay (TİP), Nesip Aral (Devrimci *Yol), Şükrü Gerçeker (Devrimci Yol), Necati İpek (Kurtuluş), İstikbal Koşar (TKP), CHP'liler ise seçimlere şu isimlerle katıldılar: Başkan Orhan Özmen, Turan Pazarlı, Mustafa Yılmaz, Murat Aşkar, Ufuk Ataç, Yusuf Telek, Ali Akış. 
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stanbul Sanayi Odası Başkanı 


Nurullah Gezgin: "Ti 


lüks tü 


İSO Başkanı Gezgin, ithal iki 

ketim mallarını değil, ara ve yatırım mallarını 

kapsaması gerektiğini,söyledi. j (Fotoğraf-A YDINLIK) 


da pipt ilin. m iy 


ELİNDEKİ TÜTÜNÜ 


SATAMAYAN EGELİ, 


YENİSİNİ EKMEYE 
BAŞLADI 


© üretici zor durumda 


© Karaborsa alım bu yıl zirveye ulaştı 


© Ege ekici tütün piyasasının en erken 


12 şubatta açılacağı bildiriliyor 


İZMİR (ÖZEL) 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı tarafından en geç, Ocak sonunda açılacağı bildirilen Ege Ekici Tütün Piyasasının 12 Şubattan önce açılması- 


nın mümkün olmadığı bildiriliyor. 

Tekel yetkilileri, ekonomik kurul nedeniyle piyasanın açılmasının gecikmiş olduğunu öne süruyorlar, Yetkililer bu durumun önemli bir sakınca doğurmayacağını savunurken, üreticinin bu yıl, her yıl olduğundan daha fazla karaborsacıya tütün sattığı tespit edildi., 


Piyasanın geç açılmasından yararlanarak zor durumdaki üreticinin ürünlerini kapatan tüccarların bu yılki karaborsa 


Yaprak, yaprak topla, diz, kargıla, kurut. Ne gecen belli olsun, ne rın, emperyalistlerin üç kuruşuna sat koca bir yılın zahmetini 


tarafından sürdürülen fiyat tespit çalışmalarının sürdürülmesi 


rkiye milli kaynaklara 


döviz kazanabilir” 


©"ihracat için öncelikle, Orta Doğu ülkeleri düşünülüyor” 


NEVZAT IŞILTAN 
Geçtiğimiz hafta, Başbakan Ecevit'in sanayici ve işadamları temsilcileri ile yaptığı toplantı konusunda Istanbul Sanayi 
Odası Başkanı Nurullah Gezgin'le görüştük. 

İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurullah Gezgin sanayici ve işadamları toplantısında Başbakanın Türk lirasının dış değeri üzerinde herhangi bir operasyonun yapılmayacağını, devalüasyonun sözkonusu olmadığını belirttiğini söyledi. 

Başbakan Ecevit'in çağrısı üzerine sanayici ve işadamlarının toplan- 


dığını ıfade eden Nurullah Gezgin şunları söyledi: 

"Toplantının nedeni ekonominin bu bunalımlı döneminden çıkış olanakları aramaktır. Toplantıda sayın Başbakan üretim ve döviz darbogazının açılması konusunda hükümetin özel sektörle ortak bir çalışma yapmasını önerdi. 
Ancak bir toplantıda sorunların kökenine inmek mümkün olamayacağı için, biz İstanbul Sanayi Odası olarak somut önerilerimizi bir rapor halinde hükümete sunmayı kararlaştırdık. 


ündüzün, Sonra da tefecinin tücca Üstelik bekle ki IMF'nin keyfiolsun 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


"Daha şimdiden yok pahasına tüccara veriyo- 


ruz. Ne kayıl var, ne bir senet 


Koçanı verme- 


yip de ne yapacaksın? Hükümet önce davransın, bizi tefecinin eline bırakmasın" 


( Fotoğraf: AYDINLIK) 


“DünMacaristan'ı, Çekoslovakya'yı, bugün de Vietnam'”ı 


çiğneyen çizmeler bal gıbi taşisttir” 


"Toplantıda ayrıca hükümet ile sanayici ve işadamları temsil- 


cileri bu diyalogun 
Bakanı Hikmet 
Başkanlığında hale getirilmesi rarlaştırıldı. 
"Bunun dışında sayın Başbakan bazı önemli konularda özel sektörün görüşlerini belirtmesini istediği satırbaşlarını işaret etti. Bunların başında döviz darboğazı ve kurulu kapasiteyi artırarak döviz girdisini azaltacak tedbirlerin alınması konusu geliyordu. Başbakanın işaret ettiği diğer noktalar ise ihracatın geliştirilmesi önünde bir engel olan aşırı kazanç eğili- 


arasında başlayan 
Devlet 
Çetin devamlı de ka- 


.minin sanayiye egemen 


olmasının önlenmesi, sanayicilerin yüksek sürüm, az kazançla çalışma yapmalarını sağlamak için ne gibi önlemler almaları gerektiği, otekelleşmeyi, vergi kaçırılmasını önleyici önlemler alınması, yatırımların özendirilmesi ve buna uygun banka, kredi politikasının oluşturulması, sağlıksız tüketim eğiliminin oluşması- nın önlenmesi döviz karaborsasını önleyici önlemler alınması, bürokratik 


engellerin kaldırılması, enflasyon hızının düşürülmesi, düşük kapasite 


kullanılmasının önlenmesi gibi sorunlardır." 

İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurullah Gezgin toplantıda bu sorunların tespit edildiği, fakat çözümü konusunda bir karar alınmadığına işaret ederek, çözümün daha ilerde yapılacak toplantılarda sağlanabileceğini belirtti. 


Nurullah Gezgin ekonomiyi en Olumsuz yönde etkileyen döviz darboğazı konusunda, toplantıda bazı sanayicilerin radikal tedbirler önerdiğini söyledi. Toplantıda "her ne pahasına olursa olsun döviz sağlanması" konusunda bir fikrin hakim olmadığını ifade eden Gezgin, iç kaynakların değerlendirilerek, döviz girdisinin azaltılmasının nasıl sağlanacağının üzerinde durulduğunu söyledi. Nurullah Gezgin iç kaynakların harekete geçirilerek ihracata yöneltilmesi konusunun da ele alındığıtoplantıda, ihraç malları arasına sanayi ürünlerinin dahil edilmesinin üzerinde durulduğunu belirtti. 


Gezgin 1979 yılında ihraç malları arasında sanayi ürünleri payının 


artırılacağını da söyledi. 
İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı ihracat için öncelikle Ortadoğu ülkelerinin düşünüldüğünü de sözlerine ekledi. 
Türkiye'de yapılan bir ürünün dışarıdan getirilmemesi gerektiğini söyleyen Nurullah Gezgin, ithal ikamesinin lüks tüketim mallarını değil, daha çok ara ve yatırım mallarını kapsaması gerektiğini vurguladı. 
IMF'nin önerileri konusunda görüşlerini sorduğumuz Nurullah Gez- 


sözlëřle Alpaslan 


Ecevit: 
” Batıyla ittifak, 
Bloksuz ülkelerle ilişkilere 

engel değildir” 


ANKARA (ÖZEL) 

Başbakan Bülent Ecevit Almanya'da yayınlanan Der Spiegel Dergisi ile yaptığı söyleşide Ecevit Türkiye'nin batı ittifakında kalmak istediğini, fakat bunların bloksuz ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine engel olmayacağını belirtti. Başbakan Ecevit "birçok batılı ülkeye oranla, Türkiye,tarihi bakımdan derin bağlarla bloksuz ülkelere bağlıdır" dedi. 

Ecevit İran'daki olaylarla ilgili olarak sorulan bir soruya da "Bölge, dünyanın en kritik bölgesidir Şah'ın gidişi anlamlı bir değişimdir" şeklinde cevap verdi ve bölgedeki her istikrarsız durumun dünyada endişe yarattığını söyledi. 

Amerikaliların İran'da söktükleri dinleme aygıtlarının Türkiye'ye monte edilip edilmeyeceği konusunda Ecevit, Amerikalıların Türkiye" den böyle birşey istemediklerini, Türkiye'nin de böyle bir seve hazır olmadığını belirtti. 

TO'nun müşterek silah imalatı konusunda Türkiye'nin ihmal edildiğine değinen Ecevit "Bizim silah imalatımızı çoğaltmamız, genişletmemiz gerekir" dedi. 

Türkiye'nin Sovyetler'le imzaladığı "Siyas' "elge" konusunda da Ecevit, Türkiye Sovyetlej 3irliği ile ilişkilerini diğer müttefiklerinden sonra geliştirmek için çalıştığını söyledi. 

Sovyetlerin barış isteğinin ciddi olduğunu iddia eden Başbakan Ecevit NATOve Varşova paktlarının da birbirlerine düşman faktörler değil, gerginliği giderici faktörler olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. 


KAHRAMANMARAŞ OLAYLARI VE ANARŞİ 


Başbakan Ecevit Kahramanmaraş'ın dini farklılıkların siyasi nedenlerle istismar edil diği bir bölge olduğunu söyleyen Ecevit, bazı muhafazakar ve tutucu partilerin Alevi yurttaşlara karşı kışkırtmalarda bulunduklarını belirtti. 
Anarşi konusunda da görüşlerini belirten 


çeyil, aşırı sağın ay beri askeri yö y "EK geven b ki 


erle adam yetiştirdiklerini söyledi. "Bu 2 
Jurkeöş ve Boğkurtlarını mı kastediyorsunuz?" şeklindeki bir soruyu da Ecevit, "Evet, tamamen onlar" diye cevapladı, Demirel hükümetinin de aşırı sağı koruyup, desteklediğini söyledi 


Yusuf Sunam yoksul bir seyyar satıcı. Portakal satıyor. 


RUSYA TÜRKİYE'DE KENDİNE BAĞLI BiR KÜRT PARTİSİ KURDURMAYA ÇALIŞIYOR 


Bazı Kürt grupları, bu yüzden bölündü 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye'nin Doğu bölgesindeki yıkıcı faaliyetlerini tek merkezden yönetmek isteyen Sovyetler Birliği, revizyonist bir Kürt partisi kurdurmaya çalışıyor. Sovyetler Birliği'nin kendisine bağlı bir parti kurdurmaya çalışması Kürt gruplarının bölünmesine neden oldu, 
Şu anda bölünmenin kesin olduğu gruplar Şıvan, Özgürlük Yolu ve Rızgari grupları. 


İkiye bölünen her üç grubun birer kanadı 
Rusya'ya tamamen bağımlı olmayı ve Kürt revizyonist partisini kurmayı savunuyorlar. Bu görüşü savunanlar ayrıca "Kürdistan Demokrat 
Partisi Geçici Komitesi" 
ne karşı şiddetli bir düşmanlık politikası izliyorlar. 


"Kürdistan demokrat Partisi"'ni bu parti içindeki Rusya taraftarı 
"Kürt Ulusal Kurtuluşçuları" ile elele vererek dağıtmaya çalışıyorlar. 
Bu kanadın aynı zamanda TKP ile ittifak içinde olduğu ve silahlı ayak- 


m 


Yüksek öğrenim kredisi için, son başvuru tarihi 31 Ocak 


ANKARA (THA) 
1978-1979 öğrenim yılı için verilecek Yüksek Öğrenim Kredileri için başvuru süresi 31 Ocak Çarşamba günü son buluyor. 

Yüksek Öğrenim 
Kredi Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğ- 


«encilerin kredi isteme förm dilekçesini elden *vermeleri ya da posta 


ile taahhütlü olarak kuruma göndermeleri istendi. 31 Ocaktan sonra yapılacak kredi isteme başvurularının değerlendirileceği bildirildi. 
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lanma ile Rusya'nın himayesinde bir Kürü devleti kurmak için çalıştıkları bildirildi 


Her üç grubun di- 


ger kanadının ıse Kürt akımları arasında birliği savundukları ve sah- 


te TKP'yi sosyal-şoven olarak o nitelendirdikleri öğrenildi. 


Feyzioğlu: “Bu hükümetin yerini 
AP, MSP, MHP koalisyonu alamaz” 


ANKARA (THA) 

, CGP Genei Başkanı Turhan Feyzioğlu, "Bu 

hükümetin yerini AP, MSP, MHP koalisyonu alamaz" dedi. 

CGP'nin yayın Organı Atayolu dergisinin Ocak y yazan Feyzioğlu, "Türkiye belli bir süre için, demokratik usullerle, siyasi hayatta bir milli beraberlik ortamı sağlamak zorundadır" diyerek şöyle devam etti: 

"Hangi yönden gelirse gelsin her türlü tedhişçiliğin karşısına aynı kararlılıkla çıkabilmek, Türk devletine vatandaşlık bağı olan bütün Türk yurttaşlarını kucaklayıp kaynaştırmak kin ve ayrılık tohumlarını ortadan kaldırabilmek, ekonomik alanda gerekli tedbirleri cesaretle alabilmek için Türkiye'nin her zamankinden çok milli beraberliğe ihtiyacı vardır." 

Türkiye nin sorunlarının ön yargılı, ve art niyetli parti inatlaşmalarıyla, ideolojik saplantılar- 


Ocak ayı sayısına bir yazı 


"Dört çocuğum var, 15 yıl çocuk okuttum. 


la, kişisel çekişmelerle çözülemeyeceğini söyleyen Feyzioğlu, CHP içindeki ve dışındaki aşırı solcu ve bölücü unsurların iktidarı ellerinde tut- 


tuklarını iddia etti. 


Tan: “Akupunktürle anestezi uygulaması için çalışmalar yapıyoruz” 


İSTANBUL (AA) 
Akupunktur konusun da bir kitap yayınlayan 
Dr. Nüzhet Ziyal, kitabı- 


nı tanıtmak için /İstan- bul'da bir kokteyl düzenledi. 


Sağlık ve Sosyal Yar idim Bakanı Mete Tan'ın da katıldığı kokteylde tbir konuşma yapan Dr 
Nüzhet Ziyal şöyle dedi: “Akupunktur konusunda ciddi ve samimi bir çalışma ile yayınlanan bu kitap memleketimizdeki ilk eser olarak Çin tıbb 


kapı dıraşı ettiler." diyor Sunam. 'hayat yaşanmaz hale geldi; ekmeğe zam, tuza zam, gaza zam. Yetmezmiş gibi bir de memurun cezaları. Oraya park etme, orda satma, oradan geçme... Buna bir ha! 
çaresi bulunmalı. Bizlere serbest satış hakkı tanınmalıdır. " 


Seyyar satıcılardan alınan ceza, 


nım önemini belirtmeye neden olmaktadır, Beş- bin yıldan beri varolabilmesi zaten bu ilmin değerini izaha lüzum bırakmayacak niteliktedir. 
Akupunktur, bir migreni ve astımı bütün lezyonlârı ile beraber iyileştirmeye yeterli olabiliyor," 

Dr, Ziyal, akupunkturun memleketimiz şartlarına göre çok ekonomik olduğunu da belirtti, 

Daha sonra konuşan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr, Mete Tan, 
Çin'e yaptığı ziyaret sırasında akupunkturun nasıl uygulandığını, bu yöntemin mucizeye varan işler başardığını bizzat gördüğünü söyledi, 
Bakan Tan, akupunktur ile anestezi uygulamasın- dan yurdumuzda da yararlanmak için çalışmalar yapıldığını da belirtti 


KTFD. 28 Ocak 'i ingilizlere karşı mücadele günü 


ilan ediliyor 
LEFKOŞE (AA) 
Ulusal Birlik Partisi 
Genel Başkanı ve Başbakan Mustafa Çağatay, Türklerin İngiliz sömürgeciliğine ve EOKA' 
ya karşı mücadele günleri olan 27-28 Ocak'ır resmi anma günü olarak ilan edileceğini söyledi. 
Kıbrıs'taki Türkler 
27-28 Ocak 1958 tarihinde İngiliz emperyalistlerine ve EOKA'cılara karşı ilk direnişi göstermişler, bu sırada 7 Türk 

hayatını kaybetmişti. 


———— 


TÜSİAD heyeti 


olarak... 

Yok yok... Yanlış anlaşılmasın. 
Ben; “Nazilik 'faşizmden etkilenip, kaynaklanmıştır"! demek istemedim. 


Haftalık mizah dergisi Çarşaf'ta Çetin Emeç "Garip bir şey" başlıklı yazısında faşizmi ve çeşitli kılıklarını anlatıyor. Emeç'in yazısı şöyle: 


gin bu konuda da şu görüşlere yer verdi: 
"IMF'nin önlemleri 

Türkiye'nin sosyal ve si- 


alıma gösterdikleri aşırı rağbet üreticiler tarafından yeni bir enflasyonun habercisi olarak değerlen- 


keyfi bir şekilde 
575 liraya 


OECD Genel Sekreteri 
Van Lennep ile 


diriliyor a Kyat "Oraya buraya yazı yazanlara, afiş Her zaman için; Almanya'da, Hitler yasi ypy LR ri k tespit Çalışmalarını bir Si iiki dar hapis mi verile- adındaki bir kaçığın benimsetmeye yor. Bu önlemler yumuasanlara iki yıla kadar hapis mi verile çiğ y şatılarak uygulanmalıdır. görüşece 


yandan sürdürürken Ege' cekmiş?... Vah vah ... Oysa, yolu- Çalıştığı naziliğin, çok daha tehlike- 


nin çeşitli yerlerinde üreticiler gelecek yılın tütünleri için fide ekimine başladılar, 
1 KİLO TüT 
1 KİLO ET 
Öte yandan bu yıl rekoltenin çok yüksek olduğu ve üreticiye 90 liraya mal olan tütünü IMF' 
nin 61 lira bir başfiyat uygulanması için hükümete baskı yaptığı doğrultusundaki haberlerin üreticilerin mallarını karaborsacı tüccara satmaya 


de... 


göre, fo 


mun üzerindeki pembe duvar, feryal li ediyor: Faşist sıkıyönetime hayır!. . 
Koskocaman, kıpkızıl, üstelik tap taze harflerle... Dün bu yazı yoktu. 
NE O, altındaki makinalı tüfek profili 


Son yıllarda, faşist etiketini öyle sine hovardaca dağıttık ki, sosyal demokrat iktidarımızın getirdiği şu Bu sıkıyönetimi de aynı boyaya batırmalarına, hayret etmiyorum. . . 

İyi ama; bunca kılığa girebildiğine izm nedir, peki?... İn midir, 


Faşizm bir rejim- 
0'ların İtalya'sın 


.. 1920 ve 1 


olduğunu da kabul ettim. 
Ne var ki, kavram olarak faşizm, çok daha etkili, çok daha uzun ömürlü olmuştur... Bugün, sağın potasın- da erimiş ne kadar pislik, yolsuzluk, düzensizlik, başıbozukluk ve kötülük varsa, hepsi aynı fasileden bilinmiş: tir. Faşizm. ., inanç, kökten ve temelden yanlış olduğu halde.. . 

Bugün, sosyalistlerin yoluna dikilen, az ya da çok sıldırgan; küçük ya da büyük gruplar, faşisttir... Bunlar 


da, hayli taraftar bulmuş kafalardır. 
‘şimdi ise; modası geçmiş kafalar. . . 


romantik, hayalci ama yüzyılın başın” 


Şu an için bir devalüasyon yapılması ekonominin yararına değildir. İhracatımız daha rayına oturmamıştır. Paramız istikrar o kazanmamıştır. 
Bu şartlarda devalüasyon yapılamaz." 

Sanayi ürünleri ihracı konusunda ise Nurullah Gezgin şunları söyledi: 

“Bütün parçaları dışarıdan ithal edilip, burada birleştirilerek yapılan mamüllerin ihracı Türkiye'ye döviz kazandırmaz. Fakat büyük öl- 


çıkarıldı 


© Seyyar satıcılar: “Belediye kaçak işçi çalıştıran ünlü bir kabadayı ile uzlaşıyor” 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankaralı seyyar satıcılar 60 imzalı bir dilekçe ile Belediye'ye başvurarak, kendilerine yer gösterilmesini ve üzerlerindeki baskıların kaldırılmasını is- 


tediler. 


Seyyar satıcılar bundan önce alınan 100 lira cezanın keyfi bir uygulama ile 575 liraya çıkarıldı- 


ANKARA (ANKA) 

Kısa adı TÜSİAD olan 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği yetkilileri OECD Genel Sekreteri Van Lennep ile görüşmek için Paris'e gittiler, Feyyaz Berker, Rahmi Koç, Güngör Uras, Ali Koçman ve Şakir Eczacıbaşı'ndan oluşan TÜ-SİAD heyeti Paris'de 
OECD Genel Sekreteri Lennep'ten başka ''Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu"' Sekreteri Alfred 


Artık faşist dediniz mi, tutucular da akla gelir... Ilımlılarda sosyalistler de... Kısacası faşist, bukela- yanarak üret Üçüncüye gelince; vatandaşın ruhuna mun gibi bir şeydir. © Konduğu len sanayi ürünlerinin aşılanmak istenen gurur. . . dala, ona bakan göze “göre, rengi ihracatı. e S 

Faşizm,. çok çabuk taraftar bul değişir... mE kiye döviz kazanabilir: muştu o günlerde. Ama, ilke olarak Evet evel; garip şeydir faşizm. . . İstanbul Sanayi dası değil; sözcük olarak... Etkialanıda, Sermayeye çamur atmak gerekti mi, Yönetim Kurula Başka- ülke sınırlarının dışına aynı çabuk- akla ilk gelen sözcüktür. .. Amaaaa, nı Nurullah Gezgin dölukla etaşmıştı bana da sorarsanız, dün Macaristan'ı, vizle otomobil a 

Eşelerseniz, faşizmin köklerini o Çekoslavakya'yı bugün de Vietnam" karşı olduğunu A o Rusya'da da görebilirsiniz. Bir akım çiğneyip geçen çizmeler, bal gibi fa- Le DO ii ve bir parti olarak... Almanya'da da şisttir. Hem de lastiğinde pabuç ilkeler Si Yk gi i görebilirsiniz: Nazilik kavrumıyla al kadar orak-çekiç işareti taşıdığı hal- birçok malı döviz karşı 


A SR -miş lığında satmaya kadar Ağ ever aa E A S E götüreceğini de belirtti, 


da, çatılmış üç tüfeği simge seçmiş bir resim... Bu tüfeklerden ilki, disiplindir... İkincisi, milli birlik... 


ğını, kendilerine cezanın artırıldığına dair bir karar Kuehn ile de görüşecek- da gösterilemediğini belirttiler. ler, 

Sakarya Bira Parkının işletmesinin Yusuf Koç Fransız Patronlar Der- adlı Ankaralı bir kabadayıya verildiğini belirten neği'nin davetlesi olarak seyyar satıcılar, ona boyun eğen Belediyenin ken- Paris'e giden TÜSİAD hedilerine baskı yaptığını söylediler. Sigortasız ve yeti Fransız işadamları sağlık karnesiz işçi çalıştıran Yusuf Koç hakkın- ile Türkiye ve Fransa ada hiç bir girişimde bulunmayan Belediye'nin halka rasındaki ekonomik ilişucuz mal satan seyyar satıcıların ekmeğine mani kilerin geliştirilmesi ve olduğunu sözlerine eklediler. Seyyar satıcılar Ve- ortak yatırım imkanları dat Dalokay'ın Sakarya Caddesini kendileri için konusunda görüşme yasatış yeri olarak ayırmayı düşündüğünü ama nasıl- pacak, TÜSİAD Heyeti, sa Yusuf Koç'un para gücüne dayanarak burayı ele hafta içinde OECD yetgecirdiğini de belirttiler kilileri tarafından kabul 

edilecek. 


zorladığı, hiç bir resmi kayda dayanmayan bu satışların her yıl olduğu gibi üreticiyi borçlu çıkaracağı bildiriliyor 

Üreticiler büyük masraf ve zahmetle yetişen tütünleri için verilecek fi yatta 1 kilo tütün karşılığı 1 kilo et alınabilmesini istiyor, Aksi halde her yıl artan hayat pahalılığı karşısında önerilen çeşit li rakamların aldatıcı olacağı belirtiliyor 


çüde kendi milli kaynaklarımıza dayanarak üreti- 


“15 yıldır çocuk okutuyorum. Seyyar satıcılık- la geçinmek zor. Bir de memur cezası," 


* FAHRİ SÜMER'in yağlıboya tablolarından oluşan resim sergisi 1 Şubat Perşembe günü Akbank Bahariye Sanat Galerisi'nde açılıyor. Sergi 
15 Şubat gününe kadar gezilebilecek, 

-x Akbank'ın "Bölgelerarası Fotoğraf Yarışması sonuçları Rumeli Caddesi Akbank Sanat Galerisi'nde 1 Şubat 15 Şubat tarihleri arasında gezilebilir . 

*İBRAHİM ÇALLI, ELİF NACİ, FİKRET MUALLA, BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU, ALt-YE BERGER, HASAN VECİHİ BEREKETOĞ-LU, NURİİYEM NAZLI ECEVİT, SALİH ACAR, MUSTAFA ASLIER ve ZEYNEP YÜK-SEL'in Bebek Akbank Sanat Galerisi'nde açtıkları resim sergisi 2 Şubat Cuma gününden 28 
Şubata kadar izlenebilir. 

* GÜNDÜZ GÖLÜNÜ'nün Maçka Sanat Galerisi'nde açtığı resim sergisi 10 Şubat akşamına kadar sürüyor. 

* DİNÇER ERİMEZ ve atölyesi öğrencileri- nin Türkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi'nde açtığı resim sergisi 10 Şubat Cumartesi gününe kadar sürüyor. 

* EDİP KöSEOĞLU, NURULLAH BERK, BALABAN, BURHAN UYGUR, NURİ İYEM, NEVESER ve İLHAN BERK'in yapıtlarından 
oluşan karma sergi Kurtuluş Galeri Baraz'da 6 
Mart tarihine kadar uzatıldı. 

*İBRAHİM ÇALLI, A.SAMİ BOYAR, VECİHİ BEREKETOĞLU, HOCA ALİ RIZA, ŞEKER AHMET PAŞA nın yapıtlarından oluşan karma sergi Moda Aydın Cumalı Sanat Galerisi'nde 31 Ocak Çarşamba gününe kadi sürecek. i 

# ETHEM AYDIN'ın resim sergisi Nişantaşı Akbank Sanat Galerisi'nde 30 Ocak Salı günü sona eriyor. 

* BERNA TÜREMEN'in tablolarından oluşan resim sergisi Bağdat Caddesi Tavanarası Sanat Galerisi'nde Şubat ayının ilk haftası sona eriyor. 

* TÜRKAN GÖKSAN -ve MUAMMER DUR-MUŞ'un Taksim Sanat Galerisi'nde açtıkları resim sergisi 31 Ocak Çarşamba gününe kadar gezilebilir. 
© ABİDİN DİNO'nun "DENİZKÜSTÜ" adı altında düzenlediği resim sergisi Tünel, Bedri Rahmi Galerisi ve yine aynı adla Ankara Vak- ko Sanat Galerisi'nde sürüyor, Sanatçının her iki sergisi de 3 Şubat akşamına kadar sürecek. 

* MUSTAFA ASLIER, ATİLLA GALATALI, ERGİN İNAN, MUSTAFA PLEVNELİ, İS-MAİL TÜREMEN'in gravür, desen, ve formlarından oluşan karma sergi Harbiye Yapı Endüstri Merkezi Sanat Galerisi'nde 25 Ocak tarihinden bu yana sürüyor, Sergi 17 Şubat akşamına kadar açık kalacak. 

* EŞREF ÜREN'in resim sergisi Ankara Galeri Evren'de 2 Şubat'ta açılıyor. 

4 FİGEN ŞEKERCİ ilk kişisel sergisini "'Merhaba Göksu"' adı altında Yapı Kredi Bankası Ankara Kızılay Galerisi'nde 24 Ocakta açtı, Sanatçının seramik sergisi 20 Şubat tarihine kadar izlenebilir. 

** RIZA BALOĞLU, ÖMER SELÇUK ÖZDİL, MEHMET EMİN ALKANLAR, HALUK UNAL SABRİ CANBEYLİ: AHMET HIZARCI'nın yapıtlarından oluşan Fotoğraf sergisi Sakarya Caddesi Belediye çadırında 20 Ocaktan bu yana sürüyor, 

Ya Ankara Alman Kültür Merkezi'nde açılan "Çocuk Afişleri Sergisi"! 14 Şubat gününe kadar açık kalacak. 

*x'Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ""Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği nin düzenlediği karma sergi ve"' Yarkışla Kilimleri sergisi 31 Ocak Çarşamba akşamı son buluyor, 

* SAMİ GÜNER'in Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtığı '"Topkapı Fotoğrafları Sergisi" hafta boyunca açık kalacak. 

* BEHİYE-ZAHİT BÜYÜKİŞLEYEN'in birlikte açtıkları resim sergisi Ankara Yaprak Galeri'de 16 Şubata kadar sürüyor. 

* MUSTAFA MUTLU Ankara Alman Kül tür Merkezi'nde 31 Ocak tarihinden itibaren "Karagöz Figürleri"'ni sergilemeye baslayacaktır, Sergi süresi boyunca sanatçı Karagöz oyunları gösterecek ve tasvirlerin yapılışı hakkında bilgi verecektir, Sergi 14 Şubata kadar açık kalacak, 

* "ÇOCUKLARIN SEVDİĞİNİ HERKES SE-VER" adlı afiş ve poster sergisi Alman Kültür Merkezi'nde 25 Ocaktan bu yana sürüyor, Sergide afişlerin yanısıra çocuklar için hazırlanan eğitici filmler yer alıyor. 


* İstanbul Devlet Sen- konseri var. 

foni Orkestrası Mircea + Viyolonselist Mauri-Basarab yönetiminde ce Gentron İstanbul Atatürk Kültür Merke- Devlet Senfoni Orkest- 


zinde 2 ve 3 Şubat tarihlerinde konserler verecek. Konserlerin solisti Gülay Uğurata. 

4,Gitarist Gulian -By- 


rası eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonunda 29 Ocak Pazartesi günü saat: 19.00. 
da bir resital veriyor.. 
zontine İstanbul Devlet „* Avusturya Kültür Senfoni Orkestrası eş- Ofisi Salonunda Suzan liğinde Atatürk Kültür , Yafet, 1 Şubat günü Merkezi Konser salo- saat: 18.30'da bir piyanunda 1 Şubat Perşem- no resitali veriyor. 
be günü saat: 19.00'da, (o * Elif ve Bedii Aran'ın gitar resitali verecek, öğrelcileri 30 Ocak # Devlet Klasik Türk Salı günü Ankara'da halüziği ka açık bir konser verecekler. İki bölümden oluşan konser ücretsiz olarak Ankara Devlet Konservatuar salonunda izlenebilecek, 


Nevzat Atlğ yönetiminde Atatürk Kültür 
Merkezi Konser Salonunda 4 Şubat Pazar günü saat: 11.00'de 


Eif Aran 


Bedii Aran 


nu" adı kitabını, 
Orhan Apaydın 2 


Şubat Cuma günü 

"Kim - Öldürüyor, 

Doktor İhsan Ün- Niçin Öldürüyor" 

lüer, 29 Ücak Pazer- adlı kitabını Akatesi 15, 19 arası, demi (o Kitabevinde “Oku oku budur so- imzalayacaklar. 


Haftanın sanat olayları 


M.DURMUŞ'UN RESİMLERİ 


AYDA ATAMAN 


Ressam [Muammer 
Durmuş, Taksim Sanat Galerisinde 7. kişisel, resim sergisini açtı. 

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Sanatları bölümün- den mezun olan sanatçı, ilk kişisel sergisini 1967'de son sınıf öğrencisi iken Tunus'ta açmıştı. Mezuniyetini izleyen yıllarda Erzurum, İzmir ve İstanbul' 
da da çeşitli sergileri oldu. 

Tekstille olan uğraşısının yanında gravürcü olarak tanıdığımız sanatçı, bu son sergisinde farklı teknikte eserler ortaya koymayı denemiş. 

Genellikle pastel ve suluboya (o çalışmaların ağırlıkta olduğu sergide yağlıboya tablolar ve birkaç Siyah-Beyaz çini çalışması yer alıyor. 

Suluboya ve pastel yapıtları sanatçının son bir yıllık çalışmalarının ürünü. Hemen hemen tümünde serbestliğin ve yalınlığın dikkati çektigi tablolarda doğa ve insan sevgisi, yurt görünümleri masalsı anlatımlarla ele alınmış. Sanatçının pastel renkleri kullanarak oluşturduğu büyülü atmosfer onların üzerine kondurduğu kontrast renklerle birlikte hayatı, yaşama arzusunu, canlılığı simgeleyebiliyor. 

M.Durmuş'un resimlerinde ne salt doğa görünümleri ne de salt insan var. Yaşanılan bir dünyanın bellekte kalan izleri bütün canlılığıyla, ağacı, evi, denizi, sokakları ve insanlarıyla 


rülüyor. 

Suluboya ve pastel çalışmalarında, giderek bu yabancı etkilerden arınması ve belirli bir üslup oluşturma kaygusu umut verici. 

Sergide yer alan üç siyah - beyaz çini çalışma gerek tekniği gerekse içerdiği anlayışlar açısından ötekilerden daha farklı özellikler taşımakta. Bu yapıtlarday- sa masalsı bir anlatım- dan çok, toplumsal eleştirinin ağır basması 


bir bütün halinde karşımıza çıkıyor. 

Sanatçı, resimlerini anlık saptamalardan çok, edindiği izlenimlerin birikimleri olarak 
YAA Bu da doğalıkla, ayrıntılardan arınmaya götürmüş. Bunun adına (o 'soyutlaşma'da diyebiliriz; ama tedirgin edici bir yanı yok. 

Bütün bu özelliklere, sanatçının pastel ve suluboya tablolarında rastlamak mümkün. An- 


cak sergide yer alan dikkati çekiyor. 

yağlıboya tablolarının Sanatçının hayatı birkaçında —ki bunlar (o yorumlayış biçimi sağ- daha önceki yıllarda hkh bir hedefe yönelir- 


yaptığı çalışmalar— daha çok sürrealist özelliklerin ağır bastığı gö- 


se, kanımca daha olumlu yapıtlar ortaya çıkacak. 


e a —— lk ee veli blm ve me ve e m e e e a m m m aa 


x Avusturya Kültür Ofisi'nde 30 Ocak Salı akşamı saat: 18.00'de düzenlenen film gecesinde üç Alman filmi yer alıyor. "Max Reinhard" "Soyut Ressamlar"' ve "Bir Avuç Dolusu Gerçek" 


Atatürk Kültür Merkezi'nde 


* Taner Barlas Oda Tiyatrosu'nda tek kişilik oyunu 'Yük'ü 31 Ocak ve 1 Şubat 


günleri 18.30'da sergiliyor. 


* İstanbul Devlet Tiyatroları Çocuk Bölümü 31 Ocak 14.30'da ve 3 Şubat 14,00'de "Kurnaz Avukat'' adh oyunlarını çocuklara 


sergileyecek, 


* Dostlar Tiyatrosu Atatürk Kültür Merkezi konser salonunda 2, 3, 4 Şubat günleri 18.30'da "Brecht Kabare''yi sergile- 


saat: 
yecekker, 


* Erdinç Dinçer,Oda Tiyatrosu Salonu'nda 2,3, 4 Şubat tarihlerinde saat 18,30'daü Mim gösterisi sunacak. Gösterinin adı: "Söz- 


süz oyunlar" 


* İstanbul Devlet Tiyatrosu büyük salonda 
2 Şubat 20,30'da ve 3, 4 Şubat saat: 15.00' 
de Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyununu sergileyecek, 


ANKARA DE VLET TİYATROLARI 


OYUN DÜZENİ 


# Ankara Küçük Tiyatro'da: 30, 31 Ocak günleri "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ve 1, 4 Şubat tarihleri arasında "Yarın Bütün Dünya" adlı oyunlar sergileniyor 


* Büyük Tiyatro'da: 2 Şubat Cuma günü "Yasalar ve İnsan", 4 Şubat Pazar matinede yine "Yasalar ve İnsan"' adlı oyun sahnele- 


necek. 


*.Altındağ Tiyatrosu'nda; 30, 31 Ocak günleri "Cephede Piknik”, 1, 2, 3 Şubat tarihlerinde "Eskicinin Tazesi" oyunları sah- 


nelenecek, 


İzmir Devlet Tiyatrosunda "Sanat ve Kültür Geceleri" etkinliği içinde 4 Şubat saat 20.30'da Fahir Aksoy'un "Halk Re- 


sim Sanatı ve Süslemesi" adlı bir konferansı var, 


* Ankara Alman Kültür Merkezi'nde “Berlinger" adlı film 1 Şubat tarihinde gösterilecek, 

* Ankara Fransız Kültür Merkezi'nde 
29 Ocak günü yönetmen F. Leterrier". 

in "Kötü Darbeler" ve 31 Ocak günü 

'Asansörcü Çocuk" filmleri gösterilecek, 


x Yeni Sahne'de: 30 ve 31 Ocak günleri "Söz Veriyorum" ve 1, 4 Şubat tarihleri arasında "Eski Fotoğraflar" adlı oyunlar sergilenecek, 


İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI 


* Üsküdar Şehir Tiyatrosu: Kruckoweki' nin "Almanlar", Orhan Asena'nın 'Ölü Kentin Nabzı" ve Lorca'nın "Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü" ədh oyunlar, 


* Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda; Haldun Taner'in “Sersem Kocanın Kumaz Karsı", “Vatanseverler" ve "Yarın Bütün Dünya", 


* Faüh Şehir Tiyatrosu'nda; Cengiz Aytmatov ve Muhammet Kaltaycanov'un "Fuji-Yama'' oyunu ile, Umur Bugay'ın "Bizler ve Bizler"'i 


* Tepebaşı Deneme Sahnesi: Peter Weis'in 'MaratSade'' oyunu, 


* Kadıköy Şehir Tiyatrosu'nda: George Quentin ve Pol Bellac'ın "Amerikan Futbolu" ve Çetin Altan'ın "Dilekçe" adlı oyunları sergileniyor. 


İZMİR 


x 30, 31 Ocak tarihlerinde İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Teneke" oyunu sergileniyor. 


BURSA 


* Bursa Devlet Tiyatrosu'nda "Dünyanın Düzeni" adlı oyun sergileniyor. 


ANTALYA 


x Antalya Devlet Tiyatrosunda 30, 31 
Ocakta "Besleme" oyunu sergilenecek. 


'Vürk Folklor Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi büyük salonunda 31 Ocak günü saat: 20.00” 
de bir iolklor gösterisi düzenlivor. 


| 4.39.3, 3- 


Y.Meysulu Benjamin, maçtan sonra salonun camlarını kırdı 


TAÇSPOR : 87 
DSİ SPOR :79 


TAÇSPOR: Necdet 
(4), deri (25), Ali (7), K. 
Turan (5), B.Turan (27), Remzi (8), Tufan (6), 
Battal (5). 

DSİ SPOR: Buzz (16), 
Timur (9), Aydın (11), 
Mete (15), Erdinç (12), Bekir (14), Azmi (2). 

İLK YARI: 4443 
Taçspor lehine. 


EFES PİLSEN:104 M.YENİŞEHİR:71 


EFES PİLSEN: Aytek | 


(20), Doğan (19), Cengiz (11), Mehmet (25), 
Jeffry (8), ömürden (4), Hakan (0), Bily (13), 
Sensal (4). 

M.YENİŞEHİR; Serdar (22), Turgay (4), 
Sabri (10), Benjamin 
(20), Ali (11), Nur (0), B.Adnan (2), K.Adnan 
(0), Mithat (2) 

İLK YARI: 5-39 Efes 
Pilsen lehine. 

Basketbol ligine dün yapılan maçlarla devam edildi, İstanbul'daki karşılaşmalarda Efes Pilsen Yenişehir Meysu'yu 
10471, Taçspor ise DSİ Spor'u 87-77 yendi. 

Ligin üst sıralarındaki 
Efes Pilsen'in üstünlüğünae geçen karşılaşmada, 
Y Meysu bir varlık gösteremedi, Ancak ikinci yarının başında biraz toparlanan Meysu, Efes Pilsen'in baskısına fazla dayanamadı. Maçtan sonra Yenişehir Meysu'nun Amerikah oyuncusu Benjamin salondan çıkarken ayaklarıyla Spor Sergi 


SSK Denizgücü'nü, B.Boronkay 


> 


DSİ Spor-Taçspor maçında bir pota altı mücadelesi 


Sarayı'nın camlarını kır- ler, Zaman zaman DSİ dı. Spor öne geçti, Özellik-Taçspor, DSİ Spor le Turan'ın iyi oyunuyla 


maçında seyirciler başa- baş bir mücadele izledi- 


Taçspor maçı 87-77 kazandı 


Muhafızgücü'nü 3-0 yendi 


SSK 3- 
DENİZGÜCÜ O 
SALON: Selim Sırrı 


(— 


B.Boronkay, Muhafızgücü maçından bir görünüş 


Tarcan Spor Salonu SSK: Erol, Doğan, HAKEMLER: Remzi Pentenev, Merve, Harun, Altınok Gani Erdem Nüfit, a DENİZGÜCÜ: Deniz, 
Adnan, Akgün, Atilla, 
Hakan, Celal, 


SETLER: 15/2,15/4 
15-10 


B.BORONKAY 3 
*“ MUHAFIZGÜCÜ 0 


SALON: Altunizade 

HAKEMLER: Haluk 
Tuncay, Tuncer Orhan 

B.BORONKAY: 
Ahmet, Serap, Sami, Murat, Sedat, Bronka, Fikret. 

MUHAFIZGÜCÜ: 
Semih, Sedat, Levent, 
Cem, Kurtaran, İsmail, Secaattin, Ahmet. 

SETLER: 1-8, 8-15, 
12-15, 15-6 
ECZACIBAŞI 3 
MALTEPE 0 
VINYLEX 3 
GALALASARAY 0 


ALTINYURT 2 
D.S.İ SPOR 3 


Kır koşusunda bayanlarda Beşiktaş, erkeklerdeiTü takımhalindebirincioldu 


Anafartalar Kır Koşusu dün İstinye Parkurun- da yapıldı. 

Alınan sonuçlar şöyle: 

YILDIZ KIZLAR: 
1000 Metre: 1- Hülya Arın (TSYD) 36.2, 2- Feride Akıncı (TSYD) 
landan Diken (TSY D) 4.59. 

Takım Sıralaması; 1. 
TSYD 6 puan. 

GENÇ KIZLAR: 
2000 Metre: 1- Gülçiçek 
Yurtsever (BJK) 7.55.2, 
2- Güzin Doğan (BJK) 
8.15.3, 3- Simay Çekiçel (TSYD) 9.13. 

Takım Sıralaması; 1- 
BJK 11 puan 


BUYUK KIZLAR; 
3000 Metre: 1-Katrin Paker (G.S) 13.01.6, 2- özzül Soydan (BJK) 
13.57.3, 3-Duygü Çelik- baş (TSYD) 14.39. 

akım Sıralaması: 
1-TSYD 12 puan 


YILDIZ ERKEKLEK: 
2000 Metre: 1- Sami 
Şenkardeşler (İTÜ) 
6.15.4, 2- Mustafa Süren (FERDİ) 6.24, 3- Turan Yılmaz (BJK) 6.38. 

Takım Sıralaması; 1- 
İTÜ 14 puan. 

GENÇ ERKEKLER: 
6000 Metre; 1- Nejat Anbarcı (İTÜ) 20128, 2- 
Mecit Çelebi (BJK) 
20.24, 3- Selim Menek (KULELİ) 20.55.6. 

Takım Sıralaması: 1- 
İTÜ 15 puan, 

BÜYÜK ERKEKLER: 
10.000 Metre: 1- Kadem Elmaoğlu (İTÜ) 33.27.8, 
2- Orhan Yılmaz (İTÜ) 
35.16, 3- İlhan Aslan- türk (KARAGUCÜU) 
35,47. 

Takım Sıralaması; 1- 
İTÜ 8 puan. 


Sar 


Genç Kızlar 2000 metre yarışında dereceye giren atletler... 


Amatör sporcuların transferinin 
3 yıl dondurulması için 
çalışmalar yapılıyor 


ANKARA 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü basketbol ve voleyboldan sonra diğer 20 dalda da faaliyet gösteren amatör sporcuların üç yıl süre ile transferlerini dondurmak için çalışmalar yapmaya başladı, 

Elde edilen bilgilere göre,kulünleri genç ve yıldız akım kurmaya teşvik etmek amacıyla alınacak karar ilanışma kurulundan çıktığı takdirde futbol, atletizm, boks, güreş, halter, yüzme, dağalık, yelken, kürek, binicilik, okçuluk, tenis, masa tenisi, atıcılık, bisiklet, hentbol, judo ve tekvando, jimnastik, eskrim ve kayak dallarında faaliyet gösteren sporcular üç yıl süre ile transfer yapamayacaklar, 

Yeni uygulamaya göre, kulüplerinden izin alan sporcular normal olarak transfer yapabilecekicr. Bu arada kuhipkre transfer ayı öncesi kadrolarını sicil lisans müdürlüğüne bildirme zorunlüluğu getirilecek. 


Olaylar z 


DÜŞÜNCELER 
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Sporun uzmanları kimler olacak? 
Ali Gür 
B.Eğitimi Öğretmenleri Demeği Genel Başkani 


Bir işin uzmanı olması gerekenlerin yeterli yetişmemiş olmaları sözkonusu ise, o işin uzmanlarını yetiştirmeye daha çok önem vermek zorunda olduğumuzu saptayıp ona göre önlem almak değil midir akılcı tutum? 

Bunu böyle yapacağımıza o işin uzmanı olmayanları ve hatta bambaşka şeyin uzmanı bile olmayanları bazan politik nedenlerle, bazan kişisel şarlatanlıklarının sonucu bazan da başka endişelerle yetki ile donatmamız niye? Sorunu bu denli basit polemik düzeyine indirince gerçekten garipsenir duruma sokuyoruz. Bir işin uzmanını yetiştirmek zorundayız. "Bu doktor hiç bir şeyden anlamıyor, gel kasap bu işi sen başar” demiyoruz, hiç bir yerde. Hatta bu denli uzak iki meslek adamının işlerini birbirine devretmek değil, daha da yakın benzerlik ve ilişki içinde olması düşünülen doktorun işini eczacı- ya,veterinere de yaptırmıyoruz. 

Daha çok şeyler söylenebilir salt bu nokta üzerinde. Ancak bizim vurgulamak istediğimiz başka noktalar da var. 

Spor Bakanlığı ters yönden işe başladı derken, onun uğraş alanının yasal sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığı ve pratik sorumlusu olan beden eğitimi öğretmenleri ile ilişkileri, köprüleri ta baştan kurmadı. demek istiyoruz. Kurmak değil bunun gerekliliğine dahi önem vermedi gibi. 

Basına akseden nedir bu onbir ayda? Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı çatışması, uzlaşmazlığı, Kurulması gerekli olan ikinci ilişki Beden Eğitimi Öğretmenleri konusunda akseden nedir? Hiçbir şey. Spor Bakanlığı bir yıllık görev süresi içinde Beden Eğitimi Öğretmenleri ile ilgili olumlu olumsuz bir kanıtını basına açıkladı mı? Hayır. Böyle olunca tek tek veya birkaç öğretmeni kişisel olarak takdir etmiş ve değerlendirmiş veya kapalı toplantılarda Beden Eğitimi Öğretmenlerini öğmüş. Hiç bir şey ifade etmez, hiçbir pratik sonucu olmaz. 

Bizce bu iki nokta çok önemli. iki hatalı tutum, iki hatalı başlangıç. Spor Bakanlığının kimle çalışmak zorunda olduğu iyi düşünülmesi 
gerekliydi. 3 

SPOR İLKOKULLARI VE İLKOKULLARDA SPOR 

Bu yapılmadı. Bu yapılmadığı gibi Spor Bakanlığının kamuoyuna sansasyon özelliğinde sunduğu iki çok önemli olay doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı ile beden eğitimi öğretmenlerini ilgilendiriyordu. Bunlar ilkokyllardaki Beden W&ğitimi derslerinin yürülülMösiKd& görevlendirilmiş öğretmenlerin durumu ile "Spor İlkokullar’ adı altında hazırlanmış projeydi. 
Sonradan bunlara "19 Mayıs bayramını görkem- li bir biçimde kutlamak" projesi de eklendi. 

Tüm bu üç konunun da alanı baştan beri adını andığımız kurum ve kişilerdi. Fakat her şey o kurum ve kişilerin dışında hazırlanmaya çalışılıyordu. 

MİLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TUTUMU 


Örneğin ilkokullarda beden eğitimi derslerini yürütmekle görevli öğretmenlerin 1978 yılı yaz kurslarının hazırlık ve plan dönemlerinde MC hükümetlerinden kalmış protokollara dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile ayrı bir ilişki- ye geçmek, bilerek veya bilmeyerek ihmal edildi. öğretmen yetiştirme sorumluluğu, bu öğretmenlerin okullarda istihdam işi Milli Eğitim Bakanlığının üstlendiği bir sorumluluk iken, bu bakanlık yetkilileri kendi dışlarında gelişen olaylara hayretle, şaşkınlıkla bakıyorlardı. Fakat onlar da, sırası gelince ellerindeki kozu oynayacaklardı. Öyle ki uzlaşma yollarını tümden tıkayan bir öç alma duygusallığı içinde olacaklardı. Öyle yapıldı da, Fakat olan bini aşkın öğretmene oldu. 1970 yılından beri, eski hükümetler döneminde Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanmış çeşitli protokollere dayandılar. İlkokullarda beden eğitimi derslerinin yürütülmesi işi birden bire kimsenin sahip çıkmadığı bir duruma girmişti. 
Milli Eğitim Bakanlığı ilk önce ters bir yorum- la halen bu görevi yapmakta olan ilkokul öğretmenlerinin ek ders ücreti konusunda haksız bir uygulamaya girişti. Daha sonra kurslarını yeni tamamlayan öğretmenleri göreve atamadı. En sonunda tek tek dahi olsa halen çalışmakta olan ilkokul beden eğitimi derslerini yürütmekle görevli öğretmenleri görevden aldı. 


ÇARESİZLİK İÇİNDEKİ 
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ 


Bu haksız uygulamalara karşı bir tepki olarak ilkönce Ankara ili içindeki, sonra daha başka illerdeki öğretmenler ilkokullararası spor yarışmalarına takım götürmeme ve hiç bir yasa zorunluluğu olmayan bu etkinlikleri durdurma kararı aldılar. Hatta bu kararlarını tüm ülkeye duyurmaya çalıştılar. Orta dereceli okullarda çalışan omeslektaşlarından destek aradılar. 
Basına (bu denli geniş olmasa da) akseden bu olay, Milli Eğitim Bakanlığını suçlayan bir kamuoyu geliştirirken, çaresiz öğretmenleri suçlayanlar da çıkmadı değil. Fakat bizce ilk yanlış tavır Spor Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı ile dirsek temasını kaybetmiş olmasından kaynaklanmıştır. İki bakanlık yetkililerinin biraraya gelip, işin planlanmasını yapmamalarından doğmuştur. Halen de çekişmeyi, çatışmayı, ben-senciliği, duygusallığı bırakıp.yapılacak işi,bir araya gelerek çözmek mümkün, Ülke gençlerinin, yeni kuşakların yetiştirilmesi işi bu çekişmeler arasında daha fazla savsaklanmamalıdır. Sorunun, Milli Eğitim Bakanlığı ilk öğretim genel müdürü sayın Hüsnü Cıla beyin koyduğu biçimde çözülmesi de olanaksızdır. İlkokullarda ünite konusu her ne kadar temel alınsa da o üniteye bağlı kalarak 2-3-4 hatta beş öğretmenin aynı üniteyi işlemesinde hiç bir sakınca olmasa gerek. Kimse bunun aksini savunamaz. Belli alanlarda (eksiğiyle gediğiyle) uzmanlaşmış bir ilkokul öğretmeni temelinde var olan ilkokul öğretmeni formasyonu ile bir beden eğitimi bir resim, bir müzik dersini çok daha güzel nitelikte ve yetkinlikte işler. 

Devam edecek 


AŞ m NN a dme 


- 


. müdahalesi 


29 Ocak 1979 


Gelibolu'da bir memur öldürüldü 


(Baştarafı 1. Sayfada) Olaydan sonra təplanan bir grup komando, 
CHP Gençlik Lokali ile Yurtsever Gençlik Lokaline- saldırdılar. Ancak polis ve jandarmanın sonucu olay geniş boyutlara ulaşma- dan bastırıldı. 
İSTANBUL'DA 

Arnavutköy ile Kuruçeşme arasındaki Gayret isimli deniz motorunda polis tarafından yapılan arama sonucu 115 koli içinde 287.500 adet Geco marka mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak üç şahıs gözaltına alındı. 

Önceki akşam Fatih 
Akdeniz Caddesi Sarı 
Mahsur sokakta bulunan 
Toker Bilardo salonuna giren üç kişinin silahlarını çekerek "bu bir siyasi soygundur" dedikten sonra müşterilerin paralarını ve saatlerini aldıktan sonra kaçtıkları bildirildi. 

Topçular semtinde 
Metin Şenocak adındaki genç, bir arkadaşıyla birlikte evine giderken, Enver Koçar adındaki bir faşist tarafından tehdit edildi, Sanık, daha sonra gözaltına alındı. 


ADANA'DA 

Adana'nın Sümer mahallesinde Hasan Hüseyin Ayvaz adlı kişinin kahvehanesine dün gece 01.00 
aralarında üçüncü kez bomba atıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan bomba camların kırılmasına neden oldu. 

Yine Sümer mahallesinde Sümer Yardımlaşma Derneğine kimliği belirsiz kişiler tarafıridan tabancayla ateş edildi. 
Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı. 

Öte yandan, Meydan Mahallesinde dört gün önce faşistlerin saldırısı sonucu yaralanan dört gençten Nebil Keskinkeser dün tedavi edilmekte olduğu Numune hastanesinde öldü. Aynı olayda Cengiz Yılanlı adlı lise öğrencisi ile Nuri Alabacak ve Recep Müminoğlu adındaki yurttaşlar çeşitli yerlerinden yaralanmışlardı,, 

ANKARA'DA 

Yenimahalle AP İlçe Lokalinin bulunduğu binanın penceresine yerleştirilen dinamit lokumu patlamadan etkisiz 


18.30 HABERLER 
18.33 GÖKKUŞAĞI 


hale getirildi. Yapılan soruşturma sonucu dinamitin binaya geceden yerleştirildiği saptandı. 

Önceki gün Küçükesat Dörtyol'daki Öztekin kiraathanesini basan komandolar, kahvede oturanlara silah çekerek onbeş el ateş ettiler. Komandoların Küçükesat son durakta Petrol caddesindeki yeni binasına taşınan Malı Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulunda üslendikleri bildiriliyor. 

Saldırılara katılan komandoların Toprak 
Tarım Müsteşarlığından da destek aldıkları görüldü. 


istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, son bir hafta içinde 
146 kişi hakkında 
yasal işlem yapıldığını açıkladı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığından dün vapılan açıklamada, son bir hafta içinde 146 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı. 

Açıklamada, sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareketten 116 kişi, devletin askeri, emniyet ve muhafaza kuvvetlerini alenen tahkir, tezyif ve mukavemetten 15 kişi, öğrenimi engellemekten 
4 kişi ve silahlı gasptan 
8 kişi hakkında olmak 
üzere, toplam 146 kişi 
hakkında düzenlenmiş 51 
soruşturma evrakının, İstanbul Sıkıyönetim Savcılığına gönderildiği bildirildi. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının açıklamasında ayrıca, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 26 Ocak günü çalışmaları durdurulan Pol—Der,Pol-Ens, Tem- 
Der ve Pol-Bir adlarında- ki derneklerin, İstanbul 
İ! sınırları içindeki bütün şubelerinin çalışmalarının sıkıyönetim süresince durdurulduğu bildirildi. 


Ecevit... 


(Baştaralı 1. Sayfada) 


Libya teknik heyetleri arasındaki görüşmeler dün de devam etti. İki ülke heyetleri arasında yapılan toplantıda, resmi görüşmelerde ele alınan konuların değerlendirildiği öğrenildi. 

Başbakan Bülent Ecevit ve Libya Başbakir Callud'un bugün son defa biraraya gelecekleri öğrenildi. Ecevit yarın bir de basın toplantısı düzenleyecek ve görüşmelerde varılan sonuçları açıklayacak. 

Libya Başbakanı Abdüsselam Callud, Batı'nın Kıbrıs olaylarından sonra Türkiye'yi yalnız bıraktığını söyledi. 

Callud önceki akşam Ecevit'in onuruna verdigi yemekte yaptığı konuşmada bu görüşleri savunduktan sonra "Batılılar Türkleri Türk oldukları için değil, Müslüman oldukları için yalnız bırakmışlardır. Türk halkı bunu anladığını Araplarla ilişkilerini geliştirerek göstermiştir"! o şeklinde konuştu. Callud Türkiye ile Libya'nın Batılılara karşı ortak hareket etmelerini de istedi. 

Callud şöyle devam etti: 

"Dostum ve kardeşim Ecevit'in Libya'ya yaptığı ziyaret Ortadoğu'da ve dünyada çok önemli gelişmelerin meydana geldiği bir döneme rastladı. Büyük bir mücadeleye girmiş bulunmaktayız. Bu mücadele ilericilerle gericiler, devrimcilerle devrimci olmayanlar arasında ceryan etmektedir. 

"İran'daki halk devriminden dolayı Libya' 
da çok mutluyuz. Bundan böyle Arap Körfezi İranlılarla Araplar arasında müslümanları birbirine bağlayan bir köprü olacaktır. 

"Filistin sorunu da yalnız müslümanların değil, bütün Arapların sorunudur." 

Callud, Osmanlı İmparatorluğunun iddia edildiği gibi sömürgeci bir devlet olmadığını, aksine İslamın gelişmesine katkıda bulunduğunu da 
iddia etti. 7 


istanbul Bilumum Makina ve 
: Yedek Parçaları Derneği 


TELEVİZYON 


Dizinin bugünkü ikinci programında, "Bir kitabımiz var" adlı bölümde Ahmet Tümel'in yazdığı "Cüceler de Büyük" adlı öyküden bir bölüm, "Tartışma" bölümünde "Reklamlar" konusu, müzik bölümünde halk ozanı Müslim Sümbül'den iki türkü, 'Köyde Çocuk" bölümünde çobanlık yapan bir çocuğun öyküsü, "Kentte Çocuk"' bölümünde de Erzincan'da bakır işçiliği yapan çocukların çalışmaları yer alıyor. Sunan: Ümit Denizer. Hazırlayanlar: Mustafa Aksoy ve Zekeriya Kabadayı. 


19.30 SPOR 
20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER 


Schumann'in 94/1 La Minör Romans'ını Obua- da Altan Sertel ve piyanoda Fürüzan Hızal ses- 


lendiriyorlar. 


2120 TEKERLEKLER 


Dizi filmin 8. bölümü yayınlanacak. 

22.10 TÜRK HAFİF MÜZİĞİ (Alpay) 

22.30 FESTİVAL FOKAİ 

M.ö.546 yılında kurulan Fokai kentinin mitolojik tanıtımının yapıldığı programda, sonradan Foça adını alan bu Ege kentinde insanların bugünkü yaşamları da görüntüleniyor. Programa Karşıyaka Halk Oyunları Derneği oyuncuları bir Artvin oyunuyla, Erol Evgin de bir şarkıyla katılıyor. Yapim: Nursel Engür. Yönetim ve metin yazarı: Yurdakul Kabasakal. 


TRT 1 — 


05 .00-Açılış, Program 
06.00 Kısa Haberler 07.30HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
Gysve nadin Dünyası 
10.00 Kısa Haberler 
10.01 Arkası Yarın 
11,05 Hafif Batı Müziği 13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Müzik Bahçesinden 15.00 Kısa Haberler 
15.20 Şarkılar 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İ çinden 

09.30 Güven Yapar'dan Türküler 

12.00 Çeşitli Sololar 

12.20 Şarkılar 

1240 Değimler, Deyişler, 
Ezgiler 

13.00 HABERLER 

13.15 Klasik Müzik 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

0R.00 Sabah Konseri 

10.00 Çağdaş Sanatçılarımiz 

10.30 Diskoteğimizden 

11.00 öğleye Doğru 


ydınlık, 


BAYAŞ / Basın- Yayın A.Ş. 


, adına sahibi: ! 


FERİT İLSEVER| 


17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf lafı Açar 
19.00 HABERLER 
23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 
23.40 Türküler ve Oyun Havaları 
24.00 Kısa Haberler 
00.02 Gece Konseri 
00.55 Kısa Haberler 
01.00 Program ve kapanış 


18.30 Işıe Doğa 

18.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

19.30 Çeşitli Halk çalgıları „ile oyun havaları 

22.30 Solisiler Geçidi 

23.00 Küçük Konser 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz Soloları d 

23.55 Program ve kapaniş 


12.00 Sizin için Seçtiklerimiz 

21.00 Müzik Takvimi 

22.00 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Pazartesi Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMEI ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S. AYDOĞAN BUYUKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O GÜRHAN ER Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GUNTUR ; 

Dağıtım: GAMEDA 


Kongresi yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Bilumum Makina ve Yedek Parçaları İmalcileri Derneği 
Kongresi dün yapıldı, Kongrede Yönetim Kurulunun, çalışma raporunu önceden üyelere sunmaması, üyeler tarafından eleştirildi. 

Dernek Başkanı Muzaffer Uzuner, Kongrede yaptığı konuşmada, "Memleketimizde hızla gelişen sosyal ve ekonomik düzenin sanatkarlarımizi da etkilediği bir gerçektir, Geçirdiğimiz devre içerisinde bilhassa makina ve yedek parça imalatı ile meşgul olup yan sanayi olarak çalışan üyelerimiz, malzeme bulmakta büyük zorluklar içinde çalışamaz duruma geldiler''dedi. 

Dernek üyesi Osman 
Arı'nın önerisiyle kültürel faaliyet için 100 bin lira ayrılması kabul edildi, 

Daha sonra -yapılan seçimlerde, eski yönetim kurulu yeniden seçildi. 


Sağlık Bakanlığı, ilaca zam 


yapılmayacağını söyledi 


ANKARA (ÖZEL) 
İlaca zam yapılacağı yolundaki haberler üze- 
“ine Sağlık Bakanlığın- dan yapılan açıklamada, ilaca zam yapılmayacağı bildirildi. Bakanlık basın müşaviri Naci İlhan aracılığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yasa hükümlerine göre ilaç fiyatlarmda yapılan zaruri artışlar ancak. 
kararname ile mümkün olabilir., Esasen Eczacılık Genel Müdürlüğü bu zammı yapıp yapmamakta yetkili değildir. Kaldı ki bakanlık müşaviri olup, da Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne vekaleten bakan bir kişinin bu zamma karşı çıkıp çıkmamaması bu durumda hiç mümkün değildir. 


MERKEZ BURO 
İSLANBUL 

TÜR Nuruosmaniye Cad. 3.3 
Cağaloğlu 5 
Yazı İşleri el: 206 5244 
İdare Vel: 20 54 37 


Kamboçya Halk Ordusu... 


(Baştarafı 1. Sayfada) nam'ın böylece Kamboçya ekonomisini yıkıma uğratmayı ve işgale karşı direnişi kırmayı amaçladığı haber veriliyor. 

RUS VE KÜBALI 
ASKERLERİN 
CESETLERİ BULUNDU 

Öle yandan Federal 
Almanya radyosu bu kowudaki haberinde bir Kamboçya şehrinde çatşmalar sırasında ölen 
Rus ve Kübalı askerlere ait cesetler bulunduğunu bildirdi. Bilindiği gibi Vietnamlı saldırgan birlikler içinde Rus ve Kübalı uzman ve danışmanların bulunduğu önceden bilinmekteydi. 
Son olarak bulunan cesetler Rus ve Kübalı askerlerin çatışmalara bizzat katıldığını ve aktif olarak saldırıda yer aldıklarını yeniden ortaya koydu. 

VİETNAM'DA 
HANOİ YÖNETİMİNE 
KARŞI TEPKİLER 
ARTIYOR 

Bu arada Güney Vietnam'ın bazı bölgelerinde Hanoi rejimine karşı isyanların patlak verdiği ve hükümet kuvvetleriyle halk arasında çatışmalarn çıktığı bildiriliyor. 

Bu yoldaki haberler 
İsveç'te bulunan Vietnam Eğitim Bakanı Bayan Nguyen Thi Binh tarafından da doğrulandı. 
İsveç gazetesi Dagens Nyheterin yayınladığı bir röportajda Vietnam Eğitim Bakanı ülkenin güneyinde "hükümet düşmanı faaliyetlerinin arttığını" söyledi ve bu isyanlar yüzünden insanlardan bir kısmının kamplarda tutulmak zorunda kalındığını"' açıkladı. 

Vietnamlı Bakan İsveç gazetesinde verdiği demeçte ayrıca 100 bin- den fazla Güney Viet- 


namlı'nın kamplarda “eğitimden geçirilmek" zorunda kalındığını da 


belirtti ve Güney Vietnam'daki yetkililer ile Hanoi arasında savaş sonrası ortaya çikan anlaşmazlıkların giderildiğini öne sürdü. 

Vietnam'da hakın yönetimin saldırgan tutumuna karşı uzun zaman- dan beri tepki gösterdiği bilinmekteydi. Son haberlerde bu tepkinin artık bir direniş halini aldığı ve örgütlü eylemlerle kendini gösterdiği belirtiliyor. 

VİETNAM'DAN PARA 
KARŞILIĞI 
KAÇANLAR 

Öte yandan Vietnam' 
dan gemi ve motorlarla kaçanlara Vietnam hükümetinin izin verdiği ve Hanoi hükümetinin buna karşılık herkesten 
50'şer bin lira alarak bu işin ticaretini yaptığı açıklandı. 

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ 
YERLERİNDE 
VİETNAM İŞGALİNE 
TEPKİLER 

Sovyetler Birliği'nin desteğindeki Vietnam birliklerinin Kamboçya" 
yı işgal etmesine tepkiler sürüyor. 

Geçtiğimiz Cumartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu amaçla bir gösteri yürüyüşü yapıldı. Emperyalizme Karşı Liga adlı örgütün düzenlediği Vietnam işgalini protesto yürüyüşüne Brüksel'deki Türkiye Halk Birliği üyeleri de katıldı 

"Rrejnev- Vietuam Kamboçya'dan 


Defol", sloganının atıldığı yürüyüş sırasında göstericiler işgalci Vietnam birliklerinin Birleşmiş Milletler kararlarına uyarak 


derhal Kamboçya topraklarından çekilmesini istediler. 


HOLLANDA'DA 
BÜYÜK GÖSTERİ 
Vietnam, işgali Hollandanın Amsterdam şehrinde düzenlenen bir yürüyüşle de protesto edildi. 

Yürüyüşe katılan parti ve örgütler arasında 
PVDA (Emek Partisi-ana muhalefet Partisi) VVD fouk ve Demokrasi çin Halk Partisi), CDA ‘Hristiyan Demokrat part), KEN/ML (Hollanda Birleşik Komünist Hareketi ML), KAO/ML (Komünist İşçi Örgütü /ML) Azanya Komitesi, Zim babve Komitesi, Eritre Komitesi, Etyopya Komitesi, Nijmegen Üçüncü Dünya Merkezi, Kiliseler Birliği, Avrupa Türkiye 
Halk Birlikleri Federasyonu (AHBr), ve Utrecht Türkiye Halk Birliği 
(UTHB) de bulunuyordu. 
Gösteriye ayrıca dünyaca tanınmış Profesor 
Ernst Utrecht ve Marten 
Van Der Linde başta olnak üzere çok sayıda 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 3869 
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ADANA BUROSU 


ünlü şahıs da katıldı. 

Profesör Ernst Utrecht yaptığı konuşmada Vietnam işgalinde Rusya'nın rolü üzerinde durdu. Toplantı sonunda Profesör Utrecht'in başkanlığında bir Hollanda-Kamboçya Komitesi kurulacağı açıklandı. 

Öte yandan Amsterdam'dan başka Utrecht, Eindhoven, Tilburg ve daha birkaç şehirde geceler düzenlenerek, Vietnam saldırısı protesto edildi. Bu arada bir grup devrimci ellerinde "Vietnam'a Hollanda Yardımı durdurulsun" pankartlarıyla Lahey'de bulunan parlamento binası önünde gösteri yaptılar. 


p 

Cağlayan Ege... 
(Baştarafı 1, Sayfada) 

ancak Kamboçya halkı tarafından belirleneceğini belirten Ege, bu konuda gazetemize verdiği demeçte şunları söyledi; 
“Her ülke kendi kaderini kendisi tayin edebilmelidir. Bu konuda her ne gerekçeyle olursa olsun hiç bir dış müdahale meşru değildir. Bu nedenle Kamboçya'daki dış müdahaleyi (o kınıyorum. 
Kamboçya'ya nasıl bir rejimin getirileceğine Kamboçya'nın nasıl yönetileceğine ancak Kamboçya halkının kendisi karar verebilir. Rusyanın desteğindeki Vietnam birliklerinin Kamboçya' 
yı işgali faşist bir uygulamadan başka bir şey değildir. Hangi ülkede, nerede her ne gerekçeyle olursa olsun bu tür işgal ve müdahaleleri faşist bir uygulama olarak değerlendirmek gerekir" 


Turgut Artaç... 
(Baştarafı 1, Sayfada) 


keyi ne gerekçeyle olursa olsun işgal etmesine yüreğim razı olmuyor. Bu durumu kınıyorum." dedi. 
Artaç bu konuda gazetemize verdiği demeçte şunları söyledi: 

“İçinden geldiğim 
Kars yöresi insanı, işgali, dış müdahalenin acılarını çok iyi bilir. Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkeye karşı olursa olsun, işgale, diş müdahalelere. karşı çıkmak gerekir, Bu işgal karşısında sessiz kalmava yüreğim razı olmuyor. 

“Ben Demokratik Sol düşünceyi benimsemiş bir kişi olarak bu tür dış müdahalelere her zaman karşıyım. İşgalin,dış mü-Pahalenin ne olduğunu benim bölgemin insanı kadar, tüm Türkiye insanı da çok iyi bilir, Bu nedenle Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini kınıyorum." 


Petrole... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


yorlar, Hükümete yakın kaynaklar zammın gerekçesinin petrol ihraç eden iilkeler örgütü OPEC tarafından yapılan son zamar ile petrol tüketimini kısma çabası olduğunu iddia ediyorlar. 
Türkiye'nin halen yaklaşık 4,5 milyar dolara yaklaşan yıllık ithalatının yarısı petrol ithalatına ayrılıyor. 


Ancak uzmanlar hükümetin 


i petrol ürünlerinin fiyatını arttırarak petrol tüketimini kısma 


çabasının sonuç vermeyeceğine işaret ederek şunları söylüyorlar: 


"Petrolün esas tüketir ə alanı fuel oil ile çalışın santraller, çimento we şeker sanayiidir. Bu alanlarda petrol kullanılmak - lan vazgeçilmedikçe petvol tüketimi kısılam 
Zam yoluy'a da bu ti tüketimi kısma, olanağı yoktur. Sad ce maliyetleri arttır maktar başka bir şeye ya'amaz." 


.. .. 
ökçün... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


“Bu ilişkilerde esas olan şeyin Türk ve Yunan uluslarının dostluk ve barış içinde yaşamak istedikleri olduğuna inanıyoruz. Her iki ülkenin devlet adamlarının da bu isteğe uygun düşen bir politika izlemeleri gerektigi inancındayız." 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki var olan sorunlara ilişkin olarak da Ökçün "Biz sorunların barışçı yollardan ve hakçalık ilkesine uygun çözülmesini istiyoruz" 
dedi. 

Kıbrıs sorununun çözümünün toplumlararası görüşmelerde olduğunu belirten Ökçün, "iki toplum karşılıklı oturup görüşmeli, bizde bu durumu destekliyoruz" dedi. 

Ökçün Savunma ile ilgili bir soruya ise şu karşılığı verdi "'Savunmamızın güçlendirilmesi yalnız dış askeri kaynaklara güvenerek olmaz. Ulusal savunma sanayii olanakları ekonomik kıstaslara uygun biçimde geliştirilmeli, Gerekirse yeni sanayi kurulmalı. Bunun için ikili ve çok taraflı işbirliği olanakları geliştirme çabaları içindeyiz" 

Türk Sovyet ilişkilerin de varılan noktakonusunda- ki bir soruyu Dışişleri Bakanı şöyle cevapladı. 


“Karadeniz'de kıta sahanlığı anlaşmasını Sovyetler Birliği ile im- 


zaladık. Şimdi de aynı şeyi Bulgaristan'la da yapacağız. Kıta sahanlığı 


kadar, karada havada ve denizde egemenlik alanlarımızın kesin biçimde saplanması gerektiğine inanıyoruz. Bunda kararyaz." 


Ökçün Arap-İsrail anlaşmazlığının gerçek bir barışla sonuçlanması için görüşmelere . Filistinlilerin de katılması gerektiğine, bunların kendi dev letlerini kurma hakkı da dahil, tüm meşru haklarını kapsayacak bir çö züme varılması gerektiğini de belirtti 


Bir 


soruyu cevaplar ken '"Türkiye ne bağlan tısızlık hareketine katıl- 


mak'ne de bağ'antısız bir ülke olmak istemektedir" görüşünü öne süren Ökçün "'Çabamız gelişmekte olan ülkeler durumun- daki bağlantısızlarla ekonomik ve teknik düzeydeki ilişkilerimizi geliştirmektir" dedi. 


Raffaella... 


(Baştaralı 1. Sayfada) 


ella gibi geçici de değil. 


Yaptığı anlaşmalara göre uzun süre İstanbul gazinolarında konser verecek. 


PERSA-İŞ'İN 
AÇIKLAMASI 


Perde natçıları 


ve Sahne Sa- 
Sendikası 1 Persa-İşi Genel Başkanlığı çıkardığı basın bildirisinde Bulgar ses sanatçısı Lili İvanova'ya İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca Türkiye’ 
de çalışma izni verilmesini, savurganlık politikasının devlet eliyle körüklenmesi olarak niteledi 


Persa-İş Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada devlet görevlilerinin yurt dışında döviz bulmak için dolaştığı hatırlatılarak, şöyle denilmiştir: 


"İçişleri Bakanlığı bu sanatçıya hangi koşullar altında çalışma müsaadesi vermiştir? Maliye Bakanlığı (o sanatçının kaç lira yevmiye aldığını ve 


sanatçıyı getirlen aracı büronun komisyonunu yurt dışında mı yoksa 


yurt içinde mi aldığını araştırmalıdır." 


Avrupa... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


parlemento heyeti terasil edecek. 

Kıbrıs Türk toplumu acına Vedat Çelik ve 
Ünit Süleyman Onan da Meclisin Kıbrıs görüşmelerinde hazır bulunacaklar, 

Toplantıda ele alınacak konular arasında Akdeniz bölgesinde durum, Avrupa'da tedhişçilik, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı yeni yasal önlemlerin 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 7 
6 Frankfurt M/” 
Tel 

0611/74 7038 


N rue Jean de Beauvais 
75005 Paris 
Tel. 03 34602 


alnması ve Avrupa'da kültürel işbirliği yer alıyor. Akdeniz bölgesinde- ki durum başlığı altında Kıbrıs konusu üzerinde de durulacak. 

Avrupa Konseyinin bu dönem toplantılarını özlemek üzere Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarından ikişer gazeteci davet edildi. Avrupa Konseyi bu kararıyla Kıbrıs'ta iki toplumun eşitliğini benimseyerek bir denge sağlamış oluyor. 
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Tel: 00322 
-215 4060 


Deng Siao-ping, 


Amerika'da 


WASHİNGTON /PEKİN 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı 
Deng Siao-ping, Washington'a vardı. Deng Siaoping'i uğurlamak için Pekin havaalanında yapılan törende, Japonya Büyükelçisi de hazır bulundu 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı, bugün Beyaz Saray'da 
ABD Başkanı Carter ile görüşecek. Deng . Amerikan hükümeti yetkilileri ve bazı Kongre liderleriyle görüştükten sonra 
ABD içinde bir gezi yapacak. 4 
© Deng Siao-ping ile 
Carter arasında yapılacak görüşmelerde, Tayvan'ın 


geleceği, Çin-ABD ilişkileri, ABD Sovyet ilişkileri, Japonya, Kore, 


Avrupa-Orta Doğu, Afrika ve Güney Doğu Asya' 
daki durumun ele alınacağı bildiriliyor. 

Çin Halk Cumhuriye- 


Çin-ABD... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


kurulmasını öngören anlaşmanın kökleri bundan 
sekiz yıl öncesine, 1971 
yılına uzanıyor. 


ABD, 1949 yılında 
Mao Zedung'un önderliğinde kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımayı reddetmiş ve Çan Kay 
Şek'in kukla Tayvan re- 


jimini "Çin'in gerçek temsilcisi" olarak kabul etmişti. 

Ancak, Nixon'un 


ABD Başkanlığına seçilmesi ve ABD Dışişleri 
Bakanı Kissinger'in 1971 
'Temmuzunda o Pekin'de 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Çu En Layile bir görüşme yapması ile birlikte Çin-ABD. ilişkilerinde yeni bir döneme girildi 


, Bundan sonraki gelişmeler şöyle sıralanabilir: 


15 Temmuz 1971 : Kissinger'in Pekin ziyareti- nin ardından, ABD Başkanı Nixon'un Çin'e gideceği açıklandı. 


Ekim 1971 : ABD, Birleşmiş Milletler Genel kurulunda, Tayvan hükümetinin Birleşmiş milletler üyeliğinden düşürülmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul edilmesi lehinde oy kullandı. Tayvan, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi üyeliğinden çıkarıldı. 


Şubat 1972: ABD 
Başkanı Nixon Çin'i ziyaret etti. Mao Zedung ve Nixon, 28 Şubatta, 
ABD ve Çin arasında diplomatik ilişki kurulma sürecini resmen başlatan Şanghay Ortak Bildirisini imzaladılar; 


“Amerikan tarafı şunu açıklar: ABD, Tayvan boğazının her iki yakasında yaşayan Çinlilerin bir tek Çin olduğunu kabul eder. Amerikan hükümeti bu duruma karşı çıkmaktadır, ABD tarafı Tayvan sorununun Çinliler tarafından barışçı bir şekilde çözülmesini olumlu bulmaktadır. Bu perspektif içinde, ABD, Tayvan' 
da bulunan bütün askeri üs ve güçlerini nihai hedef olarak tamamen çekmeyi kabul eder. Bu nihai hedefe vlaşana kadar da ABD, bölgedeki gerginliğin azalması, için Tayvan'daki güçlerini yavaş yavaş geri çekmeyi taahhüt eder, 


Her iki taraf da uluslararası çapta bir askeri çatışmastehlikesine karşı çıkacaklardır. 


Her iki taraf da, Asya' 
da ve Pasifik Okyanusunda hegemonya mücadelesine o girmeyeceklerdir. Her iki taraf da , başka bir devletin ya da devlet grubunun hegemonya kurmasına karşı çıkacaklardır. 


Her iki taraf da, birüçüncü devlet adına görüşme yapamayacaktır. Her iki taraf da başka bir devletle üçüncü bir devlete karşı bir anlaşma veya ittifak yapmayacaktır." s 


Bu bildiri, ABD'nin şimdiye kadar sürdürdüğü düşmanlık ve Çin'in içişlerine karışma politikati Başbakan yardımcısı- nın ABD ziyareti ile ilgili olarak bir açıklama yapan Carter, bu ziyaretin, ABD-Sovyet ilişkilerine bir zarar vermeyeceğini söyledi. Başkan Carter, Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerinin, Tay van sorununu barışçıl yollardan çözülmesi gerektiği yolunda verdikieri 


demeçleri yapıcı ve olumlu bulduğunu belirtti 

Brejnev'in kendisine, 


ABD'nin Çin'e silah satmasından kaygı duyduğunu belirttiğini açıklayan Carter, Fremlin'in bundan kaygı duymaması gerektiğini, ABD'nin ne Çin'e ne de Sovyetler'e silah satmayacağını söyledi. Carter bununla birlikte, diğer ülkelere Çin'e savunma amacıyla silah satmayı tavsiye ettiğini bildirdi. 


sından vazgeçmeye yoneldiğini ve iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması için uygun bir ortamın yaratılmakta olduğunu resmen ortaya koyuyordu. 

Nisan 1973: ABD ve 
Çin Halk Cumhuriyeti arasında, irtibat görevlileri tespit edildi. Bu, res- 


mi olmayan büyükelçilik teatisi idi. 

Kasım 1975: Yeni 
ABD Başkanı Ford'un 
Çin'e yaptığı ziyaret, ABD'nin Çin'le yakınlaşma politikasını sürdürmekten yana »lduğunu gösteriyordu. 


Mart 1977: Carter yönetimi, Washington'la Pekin arasında normal ilişkiler kurulması yolunda resmi görüşmelere başladığını açıkladı. 


Ağustos 1977: ABD 
Dışişleri Bakanı Cyrus 
Vance Pekin'i ziyaret etti. Ancak ABD'nin Tayvan konusunda çıkardığı pürüzler, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması Sürecini uzatıyordu. 

16 Aralık 1978: Carter ve Hua Guo-feng, aynı anda Washington ve Pekin'de yaptıkları basın toplantılarıyla, .ABD'nin. 
Tayvan'danrçekilmesi te -< melinde, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulduğunu açıkladılar. Bu dünya halklarının ve Çir Halk (o Cumhuriyeti'nin büyük bir zaferiyaı, 

1 Ocak 1979; ABDtik ilişki anüğe girdi. 


(Baştarafı 1. Sayfada) Homeyni mi yoksa Bahtiyar mı, Ordu mu güçlü tartışması noktalandı. 
Solunda Paris yolları gözüktü, Homeyni'nin ülkesine dönmesinin iki kez ertulenmesi ile muhalefet önderinin Bahtiyar karşısında geri çekildiği yolunda bazılarının kapıldıkları boş hayallere karlar yağdı. Cumartesi günü Ayetullah Homeyni'nin danışmanlarından Sadık Gotzade'nin belirttiği gibi esas güçlü olanın İran halkı olduğu bir kere 


daha [ortaya çıktı. Sadık Gotzade Homeyni'nin 
İran'al dönüşünün yeni- 


den ertelendiğini açıklarken şöyle dedi: "halk Ayetullah'ı bekliyor. Hiç bir hükümet, hiç bir güç İran halkının iradesi ve isteği' karşısında duramaz." 
Cumartesi 'akşam üstü- kadar Homeyni'nin 


Yurdakul... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ne 


mak üzere Perşembe günü öğlen, Esenboğa Havaalanında uçağa binerken gözaltına alınmıştı, Doğan Yurdakul'la aynı u- 
Çağa binecek olan gazeteci Ünal İnanç da gözaltına alınmıştı. 

Yurdakul ve İnanç, 
Perşembe günü Ankara 
Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiklerinden sonra tuma sabahı gelmek üzere. serbest bırakıldılar, Ancak Cuma sabahı kendilerine o Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından istendikleri bildirilerek Mamak'a gönderildiler. 

Yurdakul ve İnanç halen burada bulunuyorlar ve kendilerinin neden burada tutuldukları hakkınjda bilgi verilmiyor. 


ÂBONF ÜCRETLERİ 
Yurt dışı 


Yurtiçi 


198 TI. 
320 T1. 
645 T1 
1290 TI 


13 Aylık) 
(3 Aylikj 
(6 Aylık) 


90 DM 13 Aylık; 
160 DM (6 Aylık) 
(1 Yıllık) 310 DM (Yillik 


müştür, 


bire hızlanmıştır. 


karşılayamayacağını 


dır. 


mektedir. 


geleşme yoludur. 


Pazar ;sabahı'"ahran'a dönüp dönmeyeceği konusundâ basına hiç bir açıklama yapılmadı. Saat 16.04'ya doğru Sadık 
Gotzade Air France'nin Tahran Hava alanı kapalı olduğu için uçuş izni alamadığını bildirdiğini açıkladı. Uçuş için yeterli güvenlik sağlanamadı- 


ğından Air France'nin akşam kesinlikle uçamayacağını kaydetti, Ho- 


meyni'nin Tahran'a dönüş tarihinin en kısa sürede açıklanacağını belirtti. "Hava alanları Homeyni'nin dönmemesi için hep kapalı tutulursa ne yapacaksınız?", "Air France kimden izin almak zorunda", "İran Hava Yolları uçağıyla gidi - lemiyor mu" sorularıyla karşılaşan Gotzade "'Yarına kadar bekleyin, durum açıklığa kavuşacak. 
Yarın size söyleyecek şeylerimiz olacak" dedi. 
Nitekim ertesi güne 
kalmadan Bahtiyar'ın 48 
saat içinde Paris'e geleceği açıklandı. "Yarın bu işin daha kolay çözüleceğine neden inanıyorsunuz" sorusuna Sadık 
Gotzade şöyle cevapladı: “Biz halkımıza inanıyoruz. Bekleyin Ayetullah çok kısa bir süre içinde Tahran'da olacak," 
Sadık Gotzade herhangi bir hükümet görevlisi ile görüşüp görüşmedikleri yolundaki soruya karşılık, "biz kimseyle görüşmüyoruz. Tahran'da 
10 milyon kişi toplandı. 
Halkın değil yetkililerin geri çekileceğinden eminiz" dedi 
HOMEYNİ:' 
"BAHTİYAR 
MİLLİYETÇİYSE 
KENDİSİNİ NEDEN 
İNGİLTERE VE ABD DESTEKLİYOR?" 
Homeyni dün öğleden sonra Paris'teki evinin ö- 


Moskova, 
Kürt ayrılıkçılığına oynuyor 


Bahtiyar: o ————— 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Orta Doğu'da mâceracı siyasetleri gündeme getirmesi, bu örgütleri beklenenden de önce böl- 


Sovyet sosyalemperyalizminin Orta Doğu petrollerini ele geçirmek ve Avrupa'yı dize getirmek için Kürt ayrılıkçılığını kullanmaya karar verdiğini gösteren işaretler yeni değildir. Ne var ki, bu yöndeki olaylar bugünlerde birden 


Uzmanlar, Sovyetler Birliği'nin kendi çıkardığı petrolün önümüzdeki yıllarda ihtiyaçların! 
belirtiyorlar, Çünkü Sovyetler Birliği, Avrupa'ya karşı bir saldırı savaşına hazırlık olarak büyük ölçüde petrol depoluyor. 
Öte yandan gerek Asya ve Afrika'daki bölgesel savaşlarda, gerekse savaş endüstrisinde tüketilen petrol miktarı artıyor. Yeni Çarlar, Sibirya petrollerini işletecek ileri bir teknolojiye sahip degiller, Bu konuda Japonya ile işbirliği çabaları başarısızlığa uğradı. Bütün bunlara ek olarak, Avrupa'yı zor duruma düşürmek ve teslimiyete zorlamak için, Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu petrollerinin hiç olmazsa bir kısmını denetim altına alması gerekiyor. 

İran büyük olaylara gitmektedir. Türkiye fırtınalı bir döneme girmiştir. İran ve Türkiye'deki gelişmelerin Irak'ı etkileyeceği de açıktır. 

Sovyetler Birliği'nin bir süreden beri Kürtler içindeki güçlerini hizla toparlamaya çalışması işte bu tablo içinde bir anlam kazanmaktadır. 

Aynı şekilde Kaddafi'nin Kürt ulusu konusundaki sözlerini de bu tablo içinde değerlendirmek gerekir, Orta Doğu'da Kürtler binlerce yıldır yaşıyor. Kaddafi'nin Kürt ulusunun varlığını yeni öğrendiği düşünülemez. 

Söyleyene değil, söyletene bakmak gerekir. 
Kaddafi'yi konuşturan, Libya'nın menfaatleri değil, Sovyet sosyalemperyalizminin Kürt ayrılıkçılığını destekleme politikasıdır . Bu politika bütün Orta Doğu ülkeleri ve halklarını, bu arada Kürtleri de köleleştirmek amacını taşımakta- 


Bugün bütün Orta Doğu ülkelerinin birleşmeye ihtiyacı var, Her ülkenin kendi içinde birliği sağlaması yanında, Orta Doğu ülkeleri ve halklarının aynı cephede toplanması da tarihi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Yayılma peşinde koşan her emperyalist, eskiden beri "böl ve yönet" taktiğine sarılır, Bugün Orta Doğu'da her türlü bölünme ve ayrılıkçılıktan yararlanan en başta Sovyet sosyal emperyalizmidir. Bunun yanında İsrail siyonistleri ve ABD emperyalistleri de, Filistin halkına ve Arap ülkelerine karşı aynı yöntemi uyguluyorlar. Günümüz şartlarında Orta Doğu ülkelerinin bağımsızlık ve egemenliklerini korumalarının ve halkların eşitlik ve özgürlük temelinde; Kârdeşçe yaşamalarının yolu BİRLEŞMEKTEN geç- 


Öyleyse sloganımız şu olmalıdır: Orta Doğu ülkeleri ve halkları birleşin! 


nünde yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bahtiyan milliyetçi olduğunu söylüyor, öyleyse kendisini neden İngiltere ve ABD destekliyor? Bu ülkeler Şah'ı da desteklememişler miydi?" dedi, Gazetecilerin İran'da askeri bir dar- be olması olasılığını sormaları üzerine Homeyni, “Halkım askeri bir darbeden korkmaz, Halkım 


“tam 50 yıl askeri bir dü- 


zen altında yaşamıştır. 
İran halkı kanlarının son damlasına kadar direnecektir" cevabini verdi. 
Homeyhi konuşmasının sonunda İran halkına gösterilere ve grevlere devam etmesi için çağrı 

aptı ve en kisa zamanda Tan'a döneceğini tekrarladı, 

Dün İran'ın çeşitli kentlerinde,Homeyni'nin * geriye dönmesine izin verilmesini isteyen göstericiler ile ordu birlikleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı ve çok sayıda halktan kişi öldü.Tahran Üniversitesi o çevresinde toplanan ve "'Bahtiyar'a ölüm''diye bağıran binlerce öğrencinin üzerine askerler makinalı tüfeklerle ateş açtı.Askerlerle öğrenciler arasında meydana 
gelen çatışmada en az 30 
öğrencinin öldüğü ve yüzlerce yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan Tahran'a 250 kilometre uzaklıktaki Reşt kentindeki Bahtiyar Hükümeti aleyhindeki gösteriler de çıkan çatışmalarda halktan çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. 
Isfahan kentinde de ordu birliklerinin çok sayıda göstericiyi (o tutuklaması üzerine, halk orduya ait iki kamyonetin içindeki askerler ile birlikte rehin aldı. 
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Ayyrılıkçılık, kölelik yoludur, gerçek sömür- $ 


, 


Yazı dizimizin ikinci gününde, K. Maraş olaylarına katılan MHP'lileri, eylemlerini ve bağlantılarını açıklayan bir şema yayınladık, Daha sonra, her gün katliamın bir bölümünü açıklayarak bu şemada eksik kalan isimleri de sunduk, Bugün yayınlagığımız şema, "Belgelerle Kahramanmaraş olğylarının İçyüzü" dizimizin özünü oluşturuyor. Bu şemada yer alan bütun kişiler hakkında en az birkaç tanık ifadesi (o bulunmaktadır. 
Bazıları için belgeler de mevcuttur. Güvenlik kuvvetleri, bu şemanın herhangi bir yerinden başlamak suretiyle, K.- Maraş olaylarının ardın- daki örgütü bütün çıplaklığıyla meydana çıkarabilirler. Ne var ki. bu bir 


tutum meselesidir. İlgililer, halka dayanacaklar mıdır, halktan aldıkları güçle anarşi mihrakları- nın üzerine topyekün bir hücumla, kesin bir darbeyle yürüyecekler midir? Çözüm yolu buradadır. 

İsimleri yayınlarken, komplo örgütü tarafından aldatılarak bu işe sürülmüş bilinçsiz vatandaşlardan söz etmemeye özen gösterdik. Evet, aymazlıkla olaylara karışan, sonu ölümle biten yağmaya dahil olan başka şahıslar da vardır. 
Fakat biz, onların yüzlerce insanın ölümünden sonra hatalarını anladıklarını ya da yakında anlayacaklarını o düşünüyoruz 

Bertizliler 

Bu insanara Ornek olarak Bertizlileri verebiliriz. Bu köylerin tekmili 


otuzaltı parçadan oluşuyor. Bertiz Çayının iki 


» 


Olaylari yerinde izleyen AYDINLIK ekibi, 


“Kahramanmaras olaylarının icyüzü 


TANER KUTLAY, ALI ÖZTÜRK, KEMAL DEMİREL yazıyor 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NASIL ALDATTILAR? 


yakasında Ahır dağı eteklerinde sıralanan bir dizi köy. Ortaçağ şartlarında yaşayan bu yörenin insanları, çağdaş hayatın henüz çok gerisindeler. 
Dini taassup, cehalet ve yoksulluk içiçe burada. 
Anarşi mihrakı, bu yörede Oturanlarn hem cehaletinden o yararlanıyor, hem de yoksulluklarından, "Sizler yoksulsunuz , kafir Aleviler zengin, ovanın en iyi toprakları onların elinde, şehirde en iyi apartmanlar da, Aslında onların elinde olanlar siz müminlerin hakkı" şeklinde yapılan 
MHP propagandası, bu köylerden birçok insanı etkileyebilmiştir. 

Olay günü, MHP'liler Bir otomobilin üzerine kurulan hoparlör cihazıy - la bütün köyleri gezerek, ““komunistler camiye bomba attılar, içindekileri yaktılar, din elden gidiyor, yetişin" 
diye bağırdılar. Köylülere 

z 


HİÇ:BİRİSİ K.MARAŞ BELEDİYESİNE AİT DEĞİL: 


İtfaiyeler... İt- 


faiyelir. . . İtfaiyeler... Hiç birisi K Maraş belediyesine ait değil. Ya, 27 plakalı yani Antep'in. Ya Kayseri'nin. Ya Sivas'ın. K.Maraş katliamı sirasında şehirde hiç 46 plakalı itfaiye arabasına rastlayamadık. Sorduk, "Nedendir?" 
diye. Belediye Başkanı Ahmet Uncu'nun itfaiyenin çalışmasını engellediğini öğrendik. Herhalde, K.Maraş ilfaiyesinin durumu, ilgililerin de dikkatini çekmiştir. MHP'li basına demeç vermekte mahir olan Ahmet Uncu, vatandaşın 


~ malını mülkünü korumakta niçin böyle aciz kalmış acaba? 
e A İğ E a SAA. z 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hem öteki, hem de bu-— günkü dünya için "cennet ' vaadedenler, K. Maraş'ı cehenneme çevirmenin planlarını yapıyorlardı. 

Gruplar halinde K. 
Maraş'a gelen Bertizlilerin, Ulucamiyi sapasağlam görünce şaşaladıkları, bunun üzerine "vahşet ekipleri"'nin onları, "bu değil filanca, o da değil falanca cami" diyerek bütün şehri dolaştırdıklar; şimdi herkesin ağzında. Tabii dolaşırken, yol üzerindeki bütün işaretlenmiş evler yakılıp, yıkılıyor. Bertizliler, zaman zaman zor durumda kalan ve emre rağmen silah . kullanan asker ve polisin kurşunlarının da başlıca hedefi oldular. 
Çünkü, silahsızdılar. Tütex, tabanca Dulunduraekonomik güçden yoksundular. © kadar ki, MHP'li yağmacılar cesetlerin kollarından altınları toplarken, Bertizliler omanavlardan elma aşırıyor, konfeksiyoncu dükkanlarından elbiseleri çıkarıp, çıkarıp giyiyorlardı. Biz, K, Maraştayken bazılarının ellerinde bir yığın erkek çorabıyla dolaştığını gördük. Tabii, ellerinde satır, nacak ve baltayla dolaşan bu köylüler, profesyonel militanlar gibi savaş tekniğini bilmiyorlardı. Bertiz köylerinden'kayıtlara geçirilmemiş çok sayıda ölü olması bu yüzden, 

Gerçi Bertiz'le aynı yörede değil ama, Döngel köylüleri de aynı şekilde katliama sokulmuş, Fakat olaydan sonra köylüler, vaadlerin yerine gelmesi bir yana, köyden bir-iki de can kaybı olunca, öfkelenerek köy muhtarını vurmuşlar. 


İleride ne olacak? 


Yakın bir zamanda 
K. Maraş olaylarıyla ilgili duruşmalar başlayacak. 
O güne kadar, katliama karışmış yurttaşların hatalarını düzeltmeleri için bir yol var. Bu da kendilerini kışkırtan elebaşılar hakkında tanıklık yapmak gerçeğin açığa çıkarılmasına yar- 


dımcı olmaktır, Aksi takdirde, konu tekrar güncellik kazandığı zaman, mahkeme kayıtlarında olsun, basında olsun onların da yaptıklarının hesabı sorulacaktır. 


Üstelik, güneyin canlı ve zengin şehirlerinden 


K. Maraş'ın eski günlerine dönmesinin yolu da 


mizlenmezse , mesela Bertizliler vaz geldiğinde öl- 


Çiçek Sineması 


KAPICI VELİ e TERTİBİ 


MAHALLELER 
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Namık Kemal Muhtar 


MAZMAL HACI 
OSMAN TAŞOLUK 
EKBEROĞLU 
OSMAN 


MAÇA KADİROĞLU 
MUSTAFA 


Akan kanlar te- naf, 


cekler? 
nin aldattığı bir kısım eselebaşıları açıklayıp kendilerini affettirmez, pişman olduklarını 


ar Mah. Muhtarı 


Divanlı Mahallesi 
HALİL HOCA 


l 
Mağaralı Mahallesi Camii hocası 


Salman Ilıksoy'u sinemaya götüren 


BAKKAL 


VAHDET SAYIN 
ETKO planlayıcı 


ÖKKEŞ KENGER 


MUKREMİN SEVİM 
HAMDİ KAR 
ÖMER KAYIŞ 


ÖĞRETMENLERİN ÖLDÜRÜLMESİ 


ÜGD Başkanı 
MEHMET 


S. KISAKÜRE 
K LEBLEBİCİOĞLU 


Doğanlar Fabrikası 


ÜGD 
RIŞVAN ÇALIŞIR 


HOCA MUSTAFA YÖNDER 


Yenimahalle 
ALİ NURULLAH 
(Sakallı Hoca) 


MEHMET UNCU 
Yenimahalle 


MUAMMER PAKDİL 
İşadamı 


FARUK ARIKA 
EDEM Fabrikası ortağı 


FARUK 
ZÜLKANİROĞLU işadamı 


SİLAH SEVKİ 
MEMDUHA KIZGIN 
GÜL ALPAY 
MİNE ZARİFOĞLU 


Şehirac, MHK 


kırtmasının, kan dökül- 


Belediye Başkanı Kışkırtıcı anons yapan 


AHMET UNCU MAHMUT GEMCİ 
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© HASAN BALCI 
EDEM Yağ Fabrikası MEHMET TANIR 


sahibi 
PUL-BİR 
FUAT ÇELEBİ 
MEHMET ERTEK 


ÖGRETMENLER 
AZİZ OZDEMİR 
MEHMET KARSLI, 
ÖZDEMİR KAZANCI 


ETKO Şefi ALİ ÖLGEN 


ALİ HAYDAR YANGIN 


İrtibatçı 


TULAY ASLANTAŞ MİSK Başkanı 


ÇEMIL TOZKOPARAN 


VURUCU TİMLER 
MEHMET DOĞRUGÖRÜR 
VAHDET SAYIN 
MUSTAFA DEMİRKOL 
GUNGÖR GENCER 
RECEP ELBİSTANLI 
MUSTAFA TOMBULLUOĞLU 
AHMET KÜÇÜKGÖREL 


AHMET YILDIZ 
Şerefoğlu Köyü Muhtarı 


MUHTAR HAYATI 
Afşin Tanır Köyü 


ADİL KARAKAYA 
1 Afşin UGD 
ERTUGRUL ÖĞRETMEN i 
AT: MUSTAFA BALIK Karabıyıklı Köyü Hartlap Elmacık Köyü MEHMET YILDIRIM 
KÖYDEN 


Suçat'ı Muhtarı 
ADİL KARCILAR GELEN 
SİLAHLI 


Döngel Köyü 
TEVEKKELLİ HALİL MILİTANLAR 


sanıpleri için de, toprak o geçmeyecektir. rütülen soruşturmaya 

sahipleri için de durum Bu: yüzden biz, ele- yardımcı olmaya, Bal- DÜZEL TME aynıdır. Onların bir Ma- başılar dışında hatta şe- cılar, Uncular ve ben- 22 Ocak Pazartesi raşlı olarak, mezhep kış- mada ismini yayımladı- zerleri hakkında ifade f günkü yayınımızda, iki 


devrimci öğretmenin öl- 


dürdükleri insanların axrabalarıyla tarlada nasıl birlikte çapa sallayabile- 


göstermezlerse nereden müşteri bulacaklar? Bazı büyük çırçır fabrikası 


BERTİZLİLERDEN ARTA KALANLAR: 24 Aralik günü, 300 kişilik bir 


grup Vilayete saldırdı. Asker emir üzerine havaya ateş açtı. Saldırganlar kaçmadı. Bunun üzerine inisyatif kullanmak zorunda kalan subaylar, başlarının üzerinden ateş açtılar. Kalabalık çil yavrusu gibi dağıldı. Geride, sopalar, ayakkabılar kaldı. Zavallı, aldatılmış Bertizlilerin'ayakkabıları ve ağaçlardan kopardıkları dallar dikkali çekiyordu. 


mesinin ‘şehrin aleyhine olduğunu kavramaları için çok fazla zaman 


ğımız birçok kişiyi de bir kere daha - vicdanlarının sesini dinlemeye davet ediyoruz. Onları da, yü- 


vermeye, yeni kanıtlar bulmaya çağırıyoruz. 


YARIN:Dışardarı gelenler 


NE OLDU ŞİMDİ?: Katliamdan sonra birçok Alevi vatandaş göç etti. Fakat resimde gördükleriniz, Karamaraş mahallesinde saldırılara katılan Aydınlılar- 
,dan bir aile. Onlar da şimdi göç etmek zorunda kaldılar. Ne oldu MHP'lilerin kendilerine yaptıkları vaadler? Nerede girip yerleşecekleri Alevilerin evleri? 


ler. 


İşte bir kere daha a'datıldılar. Hem elleri kana bulandı, hem de yollara düştü- 


dürüldüğü akşam, MHP yöneticisi Hasan Balcı' 
nın evinin yanında üç komandonun yakalandığını yazdık. İsimlerini verdiğimiz Hayati Kuşçu, Abdürrezzak Canpolat ve Cafer Turan' 
ın yakınları, bu gençlerin komando olmadıklarını bildirdiler, Maraş muhabirimizden bu ola- yı soruşturduk. Haber aldığımız kaynağa tektar başvurduk. Araştırmamız sonucunda, gerçekten hata yaptığımızı, daha sonra serbest bırakılan bu gençlerin komando olmadığını öğrendik. 

Öte yandan, Belediye Başkan Vekili Erkan Ünal'ın MHP listesinden seçildiği şeklindeki bilgimizin de hatalı oldugunu, yapılan bir hatırtatma üzerine öğrendik. 
Erkan Ünal, MHP eğilimli olmakla birlikte, 
AP listesinden seçilmiştir. X 

Bu konularda, hataları düzeltmemize yardımcı olan okuyucularımıza teşekkür ederiz. 
Düzeltir , özür dileriz. 


T. KUTLAY 
- K. DEMİREL © 
A, ÖZTÜRK 


